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Maak tijd voor vriendschap  
 

 
We maken tijd om te reizen, 
om oude kastelen en kerken te bekijken, 
om te zonnen op warme stranden, 
om uitgebreid en lekker te tafelen, 
tijd voor foto's en souvenirs. 

 
 

Tijd maken voor VRIENDSCHAP  
Dat is tijd maken om rustig bij mensen te zijn, 
eenvoudig, met aandacht en sympathie 
mensen helpen die tegenslag hebben, 
vriendschap geven aan mensen 
die ook in de drukste vakantieoorden eenzaam blijven. 

 
 

Dankbaarheid tonen voor hen, 
die zich voor ons afsloven in restaurants en hotels of thuis. 
Anders gaan leven, oog krijgen voor de natuur, 
stil genieten van de wonderen om ons heen 
en GOEDKOOP gelukkig zijn. 
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KERKDIENSTEN    
 

                Protestantse Gemeente   

                Zeevang – Oudendijk 
 

 
Datum   tijd    plaats    voorganger       organist 
 
06 juli    10.00 uur   Oudendijk ds. H.Reedijk 
                       mw. L.Wijers  dhr. J.Stens 

Zomerdienst en aansluitend BBQ 
 
13 juli    10.00 uur     Avenhorn    ds. H.Reedijk        mw. A.Pronk           
 
20 juli    10.00 uur    Oosthuizen  ds. H.Smit              dhr. J.Stens   
 
27 juli    10.00 uur Ursem     dhr. J.Talma      mw. B.Conijn 

 
03 aug. 10.00 uur Oosthuizen    ds. H de Haan     mw. D.Schuijtemaker

   
10 aug. 10.00 uur  Avenhorn    ds. H.Reedijk        mw.A.Pronk 
 
17 aug. 10.00 uur Oudendijk    ds. H.Reedijk     dhr. J.Stens 
                                 Avondmaal 

 

24 aug. 10.00 uur Ursem        ds. R.Kooiman      mw. B.Conijn    
 
31 aug. 10.00 uur Avenhorn    ds.M.Kraak           mw. D.Schuijtemaker 
        

07 sept. 10.00 uur Oosthuizen    ds. T,de Boer  mw. D.Schuijtemaker
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DE COLLECTES BEHORENDE BIJ DE KERKDIENSTEN 
VOOR MEI EN JUNI LEEST U OP PAGINA 6 EN 7 
 

VIERING 27 JULI 2025. Voor deze zondag staat in het NBG-

leesrooster Luc. 11: 1-13 aangegeven. De leerlingen stellen de vraag: 
Heer, leer ons bidden.  
Als antwoord krijgen de discipelen een gedeelte door zoals wij dat 
kennen in het Onze Vader. En er volgt een gelijkenis, waarin de vriend 
bij de vraag om hulp "niet thuis" geeft. Wat is jouw antwoord op de 
vragen om hulp? Wij beginnen daarom met het voor onszelf en voor 
elkaar duidelijk krijgen, wie Jezus voor jou persoonlijk is. Wij horen hoe 
er bijvoorbeeld in de snel groeiende Pinksterkerken over bidden wordt 
gedacht. Onze centrale vraag voor deze morgen is: Wat is de waarde 
van bidden? Zijn het misschien stromen van kracht? Een heel 
bijzonder kruis zal het liturgisch centrum sieren.  
 
Tegen de sleur een beetje een anders dan anders viering.  
Wees welkom en neem gerust een gast mee! 
 
Jappy Talma, Hurdegaryp 
 
 
 
Na de kerkdiensten nodigen we graag een  
ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en gezellig na te 
praten. U bent van harte welkom. 
 
 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:        Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:      Berkhouterkerk,     Ringleiding aanwezig 
       Kerkebuurt 172, 1647 ME 
Avenhorn:       De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:      Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:        Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:      Grote kerk,  Raadhuisstraaat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:      Kwadijk 87, 1471 CE 
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COLLECTEROOSTER VOOR MEI EN JUNI 
 
06 juli: Diaconie: Kerk in Actie; Ghana  
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en jongeren onder 
dwang in de visserij. In arme vissersplaatsen moeten zij vaak mee-
werken en zijn een makkelijke prooi voor handelaren. Ze worden tegen 
betaling en onder valse beloften bij hun families weggehaald. Kerk in 
Actie helpt om deze kinderen te bevrijden, op te vangen en te 
herenigen met familie. Voorlichting moet nieuwe uitbuiting voorkomen.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
13 juli: Diaconie: Online kennisplatform over pionieren. 
Via Pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over 
nieuwe vormen van kerk-zijn. Met online modules over ‘Hoe ontdekken 
we samen het Christelijke geloof?’ ‘Hoe ontdekken we waar we als 
kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn.’ en  ‘Hoe bouwen we een 
nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ wil de Prot. Kerk 
de kennis gratis en breed beschikbaar stellen voor andere vormen van 
kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn.     
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
 
20 juli: Diaconie: Vakantiebureau  
De collecte is bestemd voor het Vakantiebureau. Dit is een diaconale 
instelling van de Protestantse Kerk. Het organiseert vakanties voor 
ouderen en voor mensen die niet zo gauw uit eigen beweging op 
vakantie gaan omdat ze extra hulp nodig hebben. Die hulp wordt 
geboden door een groot aantal vrijwilligers en door verpleegkundigen.    
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
27 juli: Diaconie: Clini Clowns. 
Clini Clowns willen er voor iedereen zijn die bang, onzeker, eenzaam  
of verdrietig is en de kracht van een lach hard nodig heeft. Een zorge-
loos moment maakt dat zieke kinderen even vergeten dat ze ziek zijn. 
Dat mensen met dementie of een beperking zich gezien en begrepen 
voelen en dat kinderen die gevlucht zijn weer de regie pakken. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
03 augustus: Diaconie: St. Exodus  
St. Exodus biedt hulp aan mensen met een forensische achtergrond. 
Ze ondersteunen deelnemers om vanuit eigen kracht te werken aan 
een zinvol bestaan. Hiermee wordt bijgedragen aan een veiligere sa-
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menleving met minder criminaliteit. Ze zetten hun ervaring en expertise 
in om die kansen samen te benutten.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst   
  
10 augustus: Diaconie: Cubaanse kerken bieden hoop. 
Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, 
brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide volwassenen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen  
voor. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerken om pastorale en diaconale 
hulp te bieden.   
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
17 augustus: Diaconie: Rudolphstichting  
De Glind, het jeugddorp bij Barneveld, biedt aan zo’n 120 uit huis 
geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving. Onder-
deel zijn van een gewoon gezin draagt bij aan het herstel en de ontwik-
keling van de kinderen. Het jeugddorp wordt dit jaar uitgebreid met drie 
duurzame gezinswoningen zodat meer kinderen in een gewone dorps-
setting kunnen opgroeien.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst   
  
24 augustus: Diaconie: MAF 
Met hulp van 120 MAF-vliegtuigen vliegen ze wereldwijd om zending, 
medische hulp en ontwikkelingshulp en noodhulp te bieden in de 
meest afgelegen gebieden.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
31 augustus: Diaconie: Veilige plek  voor studenten.  
Prestatiedruk,  twijfels of je wel op je plek bent en over wat je met je 
toekomst wilt, rouw, eenzaamheid bij studenten.  Het studentenpasto-
raat biedt een veilige  plek voor aandacht en een luisterend oor. In de 
Protestantse Kerk werken ruim vijfhonderd predikanten-geestelijk ver-
zorgers in het studentenpastoraat. Zij maken de kerk op hun eigen plek 
zichtbaar.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
07 augustus: Diaconie: De Regenboog  
Verslaving en psychische problemen gaan vaak hand in hand en ze 
maken mensen eenzaam. Bij De Regenboog Groep wordt iemands 
verslaving geaccepteerd en (ex)verslaafden een buddy geboden. Ook 
iemand met een psychiatrische achtergrond kan een maatje krijgen.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
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                                                                Protestantse Gemeente 

                                                                      Zeevang-Oudendijk 

                                    

ALGEMEEN NIEUWS                  

                
Reactie op de  middagviering met thema Johannes de Heer 

in Kwadijk. Inzender is bij Hans Reedijk bekend. 
 

“Zo na de dienst van vanmiddag door de kerkzaal lopend, hoorde ik 
alleen maar positieve geluiden van de aanwezigen over deze dienst! 
Het bracht mijzelf in nostalgische sferen van de jaren 60. Ik was toen 
als kind en puber lid van een kerkgenootschap waar deze liederen 
geregeld (niet altijd) gezongen werden. Een prima geheel vanmiddag, 
opgeteld hebbend alle ingrediënten! Groet n.n.” 
 

 

 
Zomer BBQ / Brunch op 6 juli 2025 in Oudendijk 
Heeft u zich al opgegeven voor de BBQ ? 
Graag per direct via mail:  
info@pknzo.nl  of  telefonisch 0299-403894. 
zodat de slager tijd heeft om alles voor te bereiden. 
 
Op het veldje naast de kerk van Oudendijk wordt de bbq opgesteld en 
de tafels gedekt zodat wij na de dienst gezellig met elkaar kunnen 
genieten van het eten en een drankje. We hopen, net als andere jaren, 
op mooi weer 
Willie Koole 
 

 
VOORTGANG FUSIE  PG Zeevang en PG Koggenland   

 Blij om u te kunnen melden dat een nieuwe stuurgroep inmiddels een 

aanvang heeft genomen om zich in te zetten voor de door de beide 
gemeenten gewenste en door beide kerkenraden ondersteunde fusie. 
De stuurgroep bestaat uit Ted Landaal (gemeente Zeevang), Gert van 
der Roest (gemeente Koggenland) en Hans Reedijk(procesbewaking).  
Op iedere kerkenraadsvergadering en bij elk uitkomen van een 
kerkblad doen we verslag van de voortgang.  
  
Mede namens Gert en Ted, Hans Reedijk  

mailto:info@pknzo.nl
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Uitnodiging en oproep!   
 
Het vrijwilligersteam van de  

Protestantse Stichting Zorg  

Vakanties is weer begonnen  

met de voorbereidingen van  

de nieuwe najaarsvakantieweek.   

 

Een week die gericht is op ·   

Tijd · Aandacht · Ontmoeten · Plezier · Genieten · Ontzorgen   

 

Dit jaar zal de vakantieweek plaats vinden van 11 t/m 18 oktober, in 

Nieuw Hydepark in Doorn. Bent u nieuwsgierig geworden, kijk dan op 

de website www.pszv.nl voor meer informatie.   

 

Formulieren om u op te geven kunt u downloaden via de website. U 

kunt ook een mail sturen naar pszvdoorn@gmail.com, uw adres 

doorgeven, dan sturen wij u de formulieren toe.   

 

Een week in het teken van tijd, aandacht, ontmoeten, plezier, genieten 

en zo nodig zorg verlenen. Een bijzondere week voor gasten en zeker 

ook voor de vrijwilligers. Samen!   

 

Wij zijn op zoek naar 

 versterking van de groep vrijwilligers, 

 vandaar deze oproep: 

 

Lijkt het je leuk, wil je meer weten of het iets voor jou is, neem contact 

met ons op!   

Ook voor het ontvangen van de informatiefolder, mail of bel ons.   

 

Met vriendelijke groet,   

Ruth Smeding (contactpersoon).  

pszvdoorn@gmail.com  

telefoon: 06-51069232  

 

mailto:pszvdoorn@gmail.com
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KERKASIEL KAMPEN 

 

Nog steeds verblijft heden (dd.12 juni) het gezin Babayants bestaande 
uit Aleksandr en Karina en hun kinderen Aram, Ariana, Amelia en 
Aleksa, geworteld en deels geboren in Nederland, in kerkasiel in de 
kerk van de Wijkgemeente Open Hof in Kampen sinds 21 november 
2024.  
 
Op 9 maart jl. hebben we aldaar een tijdblok van 2 uur ingevuld met 
een kerkdienst en enkele andere ondersteunende bijdragen. Dat was  
toen wel het minste dat we voor deze mensen hebben kunnen 
betekenen.  
  
Als u dit vandaag leest, is het gezin misschien nog steeds in kerkasiel 
om te voorkomen dat het wordt uitgezet na hun 11 jaar lang durende 
asielprocedure naar een land dat hun kinderen niet kennen. Sinds de 
aanvang van het kerkasiel is de doorlopende kerkdienst nog steeds 
dag-en-nacht gaande. Mogelijk kunnen we opnieuw weer eens met 
een aantal naar Kampen om een blok van 2 uren te verzorgen,maar nu 
met eigen vervoer. De gereden kilometers worden vergoed.  
  
Bent u bereid om wederom het kerkasiel te ondersteunen? Wilt u mij 
dan aub een e- mail sturen (hans@reedijk.org ) wanneer u beschik-
baar bent op 11-12 of 15 augustus?  
Aan de hand daarvan plan ik datum en tijd. Ik laat het u weten.  
 
Ds. Hans Reedijk   
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UIT DE PASTORIE  

  
Herkent u het gevoel om er eens tussenuit te willen? Om de boel de  
boel te laten? Om je koffer te pakken? Om op het eerste vliegtuig te  
stappen waar je een ticket voor kunt krijgen? Voor de meesten van  
ons blijft dit een droom. Voor sommigen is het mogelijk. Maar het ge- 
voel is van alle tijden en van alle plaatsen.  
  
In Syrië leefde van 389 tot 459 een monnik, genaamd Simeon.  Hij had 
óók behoefte aan rust en wilde zich aan het gewone leven onttrekken. 
Simeon was echter erg populair bij zijn aanbidders. Zij lieten hem 
zelden met rust. Steeds meer mensen volgden hem op zijn wegen. 
Daarom wilde Simeon de massa’s mensen ontvluchten en beklom op 
een nabije heuveltop een pilaar. Daarop zou hij totaal 39 jaar gaan 
doorbrengen.  
  
Dit vergrootte echter ongewild opnieuw zijn roem. Hij moest zijn zuil tot 
driemaal toe ophogen. Het hoogste niveau reikte tot 18 meter. Hierop 
bewoonde hij een platform van 2 bij 2 meter dat was omgeven door 
een balustrade. ‘s Nachts klonk hij zichzelf vast aan een ketting om er 
niet af te vallen. Voedsel werd hem gebracht met een lange ladder. 
Een holle pijp in de pilaar diende hem als toilet.  
  
Tweemaal daags onderbrak hij zijn gebeden om met de mensen onder 
hem te converseren, om ze advies te geven voor hun problemen en 
antwoord op hun vragen. Dat moet een aardig geschreeuw over en 
weer hebben opgeleverd. Vrouwen, zijn moeder incluis, wilde hij echter 
niet te woord staan.  
  
Vanuit heel Europa werd hij bezocht, zelfs vanuit Spanje en Engeland. 
De korsten van zijn zwerend lichaam werden als relikwieën gekoesterd 
en vereerd. Het pilaar zitten werd een mode onder monniken. Daarom 
is deze monnik de geschiedenisboeken ingegaan als Simeon de 
Pilaarheilige.  
  
Mochten jullie er deze zomer ook op uittrekken, wens ik jullie een  
veilige reis toe en behouden thuiskomst. Voor wie thuisblijven wens ik 
een goede zomertijd toe. En graag weer tot ziens.  
  
Met hartelijke groeten, Hans Reedijk  
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

 
OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 
 
Op  30 april jl. is op 81 jarige leeftijd de heer A.-Arend-Boon over-
leden. Omdat de verzorging thuis te zwaar werd voor zijn vrouw Boukje 
heeft Arend tijdelijk gewoond in de Hoge Hop in Hoorn. Daar is hij 
liefdevol verzorgd.  Zijn vrouw ging er veel heen en probeerde daar de 
draad van het  gewone leven op te pakken door samen te wandelen, in 
de tuin te zitten maar, bovenal te genieten van het samen zijn  Velen 
uit Berkhout zullen Arend gekend hebben als schilder. Dat het leven 
geen rekening houdt met speciale data bleek ook hier weer. 7 Mei was 
de 80ste verjaardag van Boukje. Op 8 mei was er in de kerk aan de 
Johannes Poststraat in Hoorn de afscheidsdienst van Arend met 
muziek, vele foto’s op het scherm , mooie woorden en is er afscheid 
door velen genomen. Maar hoe dubbel kan het leven soms zijn. 
 
 
 
 
 
Op 9 mei is overleden de heer H.-Hendrik-Klos op de gezegende 
leeftijd van 102 jaar. Al waar je aan denkt, niet aan zo snel afscheid 
moeten nemen,  zo kort na een feestelijke verjaardag van 102 jaar op 
26 april. Vaak had de heer Klos gezegd dat zo’n hoge leeftijd niet alles 
is. “Ik heb al van zo ontzettend veel mensen afscheid moeten nemen.” 
Een val thuis door ziekte, gevolgd door een korte ziekenhuisperiode 
zorgde helaas voor een versneld levenseinde. Heel veel jaren terug en 
voor vele jaren zijn Hendrik en zijn vrouw Marie koster geweest in de 
Berkhouterkerk. Daarna verhuisden zij naar Meerzicht in Scharwoude.  
Op maandag 19 mei jl. is er in een volle Berkhouterkerk afscheid 
genomen van de heer Hendrik Klos. De cantorij zong met begeleiding 
van Jan Stens en in deze dienst ging ds.Hans Reedijk voor.  
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Vrijdag 16 mei kwam het bericht van het overlijden van Mevr. J.F.M. 
-Joke- Admiraal-Haksteen op 82 jarige leeftijd. Op de laatste dag van 
2024 had Joke te horen gekregen dat er geen medische behandeling 
meer voor haar inzat. Zoiets zet je wereld op z’n kop. Voor jezelf, je 
kinderen en familie. Maar ook voor ons als Kerkenraad was het een 
hard bericht. Joke heeft tien jaar in de Kerkenraad gezeten. Daarnaast 
zong Joke in de cantorij van het begin af aan en was zij te zien en te 
horen bij de gestreamde tv-diensten in de coronaperiode. Voor alles 
kon je bij haar te recht. Niets was haar te veel. Zo was ze de laatste 
jaren ook koster voor de kerk in Ursem. Ze was vroeg uit de veren op 
de zondagen dat er kerk was want de kachel moest aan en de nodige 
kannen koffie moesten gezet worden. Alles was altijd tot in de puntjes 
verzorgd. Was er een kerkdienst in een van de andere kerken dan 
haalde Joke de kerkboeken op, De koffiemachine ging in de auto en al 
wat daarbij hoorde.  
Zaterdag 18 mei hebben de kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen 
en de kerkenraad in onze kerk in Ursem afscheid van Joke genomen in 
een bijzondere dankdienst voor haar leven waarin ds. Hans Reedijk 
voorging. De kinderen en kleinkinderen hadden hun eigen warme 
verhaal met herinneringen, de cantorij heeft gezongen begeleid door 
Jan Stens op de piano, Sandra zong a capella het Ave Maria in een 
muisstille kerk. 
Bij het verlaten van de kerk regende het. Zelfs het weer rouwde mee. 
Joke zal met haar humor kennende, gezegd hebben: “Jongens, niet 
zeuren, plu op en gaan. De regen is goed voor de planten.” 
Zo hebben allen Joke, lopend achter de rouwauto aan, begeleid naar 
de begraafplaats van de Bavokerk. Hier is Joke te rusten gelegd in het 
graf bij haar man Wim. 
 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen allen als familie en nabestaanden veel sterkte toe om dit 
verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel mooie 
herinneringen mogen zijn om over hen te blijven praten met elkaar 
zodat zij niet vergeten zullen worden. 

 
Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze 
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IN HERINNERING HENDRIK KLOS 
Met muziek en stilte, zang en woorden van zoon Arend en van mijzelf 
hebben we het lange leven van Hendrik Klos in herinnering geroepen. 
Hendrik was getrouwd geweest met Maria waarmee hij het grootste 
gedeelte van zijn leven deelde waaronder de stuurhut en de kombuis. 
Het zou me niet verbazen als het Bijbelverhaal over de Storm op het 
Meer hun beiden tot steun en toeverlaat is geweest wanneer zij met 
hun schip vanwege de storm een haven niet konden bereiken. Hun 
kinderen Arend, Mary en Gerrie, waren hun trots.  
 
De grootste storm in hun leven was het verlies van hun dochtertje Mary 
dat op 15-jarige leeftijd werd geschept door een vrachtauto. Hendrik 
was een bijzonder dankbaar en gelovig mens.  
Zijn laatste woonplek was - de eeuwigheid niet meegerekend – zijn 
appartement in Scharwoude dat uitkijkt op de IJsselmeerdijk. Het was 
zijn wens dat zijn as, vermengd mét die van Maria, wordt uitgestrooid 
op het IJsselmeer, het water dat zo bij hun levens is gaan behoren. 
Moge zijn gedachtenis ons tot een zegen zijn. De herinneringen ons tot 
een troost.  
 
 

IN HERINNERING JOKE ADMIRAAL-HAKSTEEN 
Met het aansteken van de kaarsen door de kleinkinderen, met woorden 
van Britt, Indy en Donna, met herinneringen van drie van haar dochters 
Carla, Olga, Astrid en van haar jeugdvriendin Jannie herdachten we 
Johanna Flora Martha (roepnaam Joke), echtgenote van haar 
overleden Wim. Toen ik Joke voor het eerst ontmoette, dronken we 
een kopje koffie in haar lichte serre en ik vroeg haar waarom die 
coniferen haar prachtige uitzicht beletten. Ja, zo kom je met elkaar aan 
de praat en wordt het leven in vertrouwen met elkaar gedeeld.  
 
Joke kwam heel duidelijk uit voor haar mening en zij had gevoel voor 
humor. Met haar bevlogen houding bemenste zij ook het kerkbestuur, 
de pastorale- en oecumenische werkgroep. Joke was een gelovig 
mens met een authentieke geloofsbeleving en een oprecht 
geloofsvertrouwen waar zij haar achterblijvers deelgenoot van maakte. 
Dat is een een stukje geestelijk erfgoed dat Joke bij haar dierbaren 
achterlaat. Daar hoeven we geen afscheid van te nemen. We kunnen 
het in ons hart blijven koesteren zolang wij ademhalen. 
 
Ds. Hans Reedijk 
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EEN BEKENDE MELODIE 

In de kerkdienst op 15 juni jl. in Ursem was mw. Arja Pronk onze 
pianiste. Na de overweging van ds, Hans Reedijk klonk er voor velen 
een heel bekende melodie uit de piano. Om mij heen hoorde ik steeds 
de laatste woorden van het lied meezingen ;”Ik kom hier alleen maar 
Heer voor de muziek.”  

 
MIJN GEBED 
 
Dit is uw orgel Heer dit is uw kerk 
'k Loop zo maar binnen Heer net van m'n werk 
Niet voor de priester Heer of 't antiek 
Ik kom alleen maar Heer voor de muziek 
 
Is het bezwaarlijk Heer dat ik hier zit 
Maakt 't wat uit oh Heer dat ik niet bid 
'k Ben niet hervormd of zo niet katholiek 
Ik kom alleen maar Heer voor de muziek 
 
Ik kom hier vaker Heer haast elke week 
Nooit bij een zondagsdienst nooit voor de preek 
Als je alleen bent Heer zonder publiek 
Nou dan geniet je meer van de muziek 
 
Ik had 'n rotdag Heer 't lukte niet best 
'k Werd door collega's Heer ook nog gepest 
't Komt door 't orgel Heer door uw trompet 
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed 
 
 
Mijn gebed is een lied gezongen door D.C.Lewis (pseudoniem/alias 
van Ruud Eggenhuizen) uit januari 1970. De tekst is van Gerrit den 
Braber, de muziek van Joop Stokkermans, het arrangement van Bert 
Paige in de stijl van een klassiek orgelkoraal, In 1970 stond het lied 
op nummer 1 in de Veronica Top 40. Het was daarmee de eerste 
nummer 1-hit in Nederland in het pseudo-religieuze " relipop"- genre. 
Het stond 16 weken in de Top 40.  

 

Greet Hoffman-Weijtze, ouderling van dienst 

https://nl.wikipedia.org/wiki/D.C._Lewis
https://nl.wikipedia.org/wiki/1970
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_den_Braber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_den_Braber
https://nl.wikipedia.org/wiki/Joop_Stokkermans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arrangement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_Paige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_Paige
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koraal_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nummer_1-hits_in_de_Nederlandse_Top_40_in_1970
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veronica_Top_40
https://nl.wikipedia.org/wiki/Religie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relipop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Genre
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 WIE WORDT ONZE 

 NIEUWE  WEBMASTER ? 
 

 
Wie van u of jullie, wil onze website gaan beheren, aan te vullen en 

in te vullen met kerkdiensten, het fotoalbum bij te werken en dergelijke. 
Neem eens een kijkje op de site, wie weet lijkt het je iets. 

 
Ook voor de jongeren is dit een mooie uitdaging. Voor velen 

van jullie is het een dagelijkse bezigheid te noemen.  
 
Onze Protestantse Gemeente Koggenland heeft in de afgelopen jaren 
een mooie website gekregen. De heer Harry van Doornum en de heer 
Luc Carrière hebben zich daar samen vele uren sterk voor gemaakt. 
Luc heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de website door 
zijn eigen werkzaamheden. 
 
Ook al heb je niet zoveel met de kerk, laat je horen als je ons wilt 
helpen en de nodige websitekennis in huis hebt. 
Aanmelden mag via email; greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 
De website kunt u bereiken onder de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland. 
 
 

 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet.  
Neem contact op met  
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor 
iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke 
crisis-situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan. 

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

                            e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
https://koggenland.protestantsekerk.net/home
mailto:hwkhulpverlening@live.nl
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Het kost niet zoveel 
om iemand een 
glimlach te schenken, 
of je hand op te 
steken voor een 
vriendelijke groet. 
Zoiets kan opeens 
de zon laten schijnen 
in het hart van de 
mens die je zomaar 
ontmoet. 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag  16 juli is er een  

RK kerkdienst om 15.30 uur met 

Pastor Anne-Marie van Straaten 

 

Woensdag 13 augustus is er een  

Prot.dienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk  

                                                     

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 17 juli is er een  

RK. kerkdienst om 15.30 uur met  

Pastor Anne-Marie van Straaten 

 

Donderdag 14 augustus is er een 

Prot.dienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk  

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 
 
Hieronder leest u de opbrengst van 
de collecten in de maanden april en mei. 
 
06 april   Ursem      € 62,35      

    Golfstaten en de kracht van Bijbelverhalen 
27 april   Ursem      € 75,80     

    Stichting het Huisgezin, gezinsopvanghuis 
11 mei    Berkhout   € 73,90     
                                De kerk in Bangladesh in de minderheid 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

 

Op de linkerpagina leest u het verkorte rekeningoverzicht van de 

Protestantse Gemeente Koggenland.  

Wanneer u vragen heeft of dit overzicht wil inzien dan kan dat op 

aanvraag tot een maand na publicatie. U kunt hiervoor contact 

opnemen met dhr. Gert van der Roest.  

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 
Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 

 

 

 

 

 

DE ACTIE KERKBALANS 2025 

 
Voor 2025 is op papier toegezegd €.9.670,-  
Op 17 juni is al €.9790,30 ontvangen. 
Hartelijk dank voor uw kerkelijke bijdrage.  
 
Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 
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De Reisgids en de Bijbel 
 
Een reisgids kwam op weg een bijbel tegen, 
ze zaten samen in een weekendtas. 
De reisgids was een tikkeltje beduimeld, 
de bijbel, of hij pas gebonden was. 
 
“Zeg” sprak de reisgids aarz’lend tot de bijbel 
-en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt- 
“jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen, 
terwijl ik zienderogen slijt… 
 
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken. 
Op mijn gegevens kun je altijd aan. 
De mens zegt waar hij heen wil reizen, 
Ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.” 
 
Toen sprak de bijbel, en hij zuchtte even: 
“Ik ben de mensen niet zo naar de zin. 
‘k Wijs wel de weg, maar, wat zij lastig vinden: 
Bij mij staan er geen aankomsttijden in!” 
 
 
 
 

AMEN 
 
We zitten aan tafel, -pa, ma, twee puberzonen en de jongste van acht- 
en krijgen gelegenheid te bidden. Ma spreekt de voorbereidende 
woorden: “Handen samen, ogen dicht, eerbiedig of respect voor het 
geloof van een ander.” 
De jongste bidt hardop: “Here, dank U voor dit lekkere eten, amen”  en 
vervolgt in één adem: “Mam, werkt “amen”net zo als “verzenden” op de 
computer?” 
 
Uit NCR(C.P) 

 
 
 
Bron: uit een kerkblad van de Purmerkerk van vele jaren her. 
Met dank aan Annie Koole voor het bewaren 
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PASTORAATGROEP        

 
De langste dag, 21 juni, ligt, helaas, alweer achter ons. De tijd vliegt 
voorbij. Hoe dat bij u is weten ik uiteraard niet. Maar bij mij glippen de 
dagen soms tussen mijn vingers door. Voor dit kerkblad wat u nu leest, 
startte ik al met invullen, als pastoraat en redactie,  toen u de vorige 
mei-juni editie, in de bus heeft gekregen. Zo zit ik op een druilerige en 
winderige 6 mei achter de laptop met mijn hoofd al in deze juli-
augustus zomereditie. Vandaar dat de tijd voorbij vliegt. Tussendoor 
worden de nodige lief-, en leedkaarten gemaakt waarmee we als pas-
toraat, graag wat extra aandacht om ons heen willen geven.  
Bij de jarigen die u in de verjaardagslijst leest en de jubilea geven we 
een kaart af of doen we die, voor adressen ver vanaf Berkhout en 
Spierdijk, via de post. Bloemen brengen we uiteraard persoonlijk. 
Wanneer u iemand weet die een kaartje of bloemetje als extra attentie 
kan gebruiken in een bijzondere periode, laat het ons graag even 
weten.  
Als u zelf behoefte heeft aan een praatje aan de telefoon of om een 
afspraak te maken dat we bij u thuis komen voor een bezoekje, geef 
het aan want, we weten veel maar niet alles. 
 
Greet Hoffman-Weijtze 
 
Een periode van “hopelijk” vooral mooie dagen wensen we u vanuit de  
pastoraatgroep toe. U kunt Hermien of Greet altijd bellen.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 30. 
 
 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 

Hermien Weissenbach-Tuls 

Greet Hoffman-Weijtze 
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt 
altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen? Wanneer u niet ge-
noemd wilt worden in het kerkblad bij bloemengroeten, verjaardagen of 
jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet Hoffman-Weijtze of  
ds. Hans Reedijk.  
 

De bloemen van de kerkdienst  gingen naar: 

Mevrouw B.Boon-Klein in Berkhout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUBILEA 
 
 
1 augustus zijn 62 jaar getrouwd 
De heer en mevr. J.H.Leeuw-Reijnders 
Grosthuizen 131, 1633 ES Avenhorn 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  

 
JULI 
 
10 juli  Mevr. R. van Aartrijk -Roos, Molenhof 100, 1633 HV  

  Avenhorn  

14 juli    Mevr. A. Pronk, Barbeel 3, 1633 DA Avenhorn  

15 juli  Mevr. G.C. Leeuw -Reijnders, Grosthuizen 131, 1633ES  

   Grosthuizen  

21 juli  Mevr. E. Bolwijn -Schaaphok, Kievit 25, 1645TR Ursem  

 
 

 
 
 
AUGUSTUS 
 
18 aug.   Mevr. H.A.G. Kuijper, Kerkebuurt 148, 1647 MD Berkhout  

25 aug.   Dhr. J.H. Leeuw, Grosthuizen 131, 1633 ES Grosthuizen 
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GODDELIJKE VONK 
 
Eeuwen geleden, toen God klaar was met 
het maken van de wereld, wilde God voor 
de mens een stuk van de eigen goddelijkheid 
achterlaten, een vonk van het eigen wezen,  
een belofte aan de mens wat hij kon worden als 
hij zich inspande.  
 
God zocht naar een plaats om deze goddelijke vonk te verbergen, 
want, legde de Eeuwige uit, wat de mens al te gemakkelijk kan vinden, 
zou hij niet naar waarde schatten. 
 
“Dan moet u de goddelijke vonk op de hoogste bergtop der wereld 
verbergen,’ zei één van Gods raadgevers. 
God schudde het hoofd. “Nee, want de mens is een avontuurlijk 
schepsel en hij zal vlug genoeg leren de hoogste bergtop te 
beklimmen”. 
 
‘“Verberg haar dan, o Eeuwige, in de diepten der aarde.” 
“Ik denk het niet,”zei God, “want op een dag zal de mens ontdekken 
dat hij kan graven naar de diepste plaatsen der aarde.” 
 
“Midden in de oceaan dan?” 
God schudde het hoofd. “Ik heb de mens verstand gegeven, weet je en 
op zekere dag zal hij leren schepen bouwen en machtige oceanen 
over steken.” 
 
“Waar dan?”, riepen de raadgevers. 
God glimlachte. “Ik  zal mijn vonk op de meest ontoegankelijke plaats 
verbergen, de enige plaats waar de mens er nooit naar zal zoeken. Ik 
zal haar diep in de mens zelf verbergen.” 
 
Vrij naar Dorothy Gilman. 2004 
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DE BIJBEL EN VLINDERS 

Vlinders, wat kunnen we er van genieten als ze onze planten in de tuin 
of op het balkon komen bezoeken. Zelfs gebeurt het wel dat ze op je 
kleding gaan zitten. Een bijzonder en teder gevoel geeft het dan. Een 
fladderend kunstwerk binnen handbereik. 

Maar waar staat een vlinder voor in de Bijbel? 
“Zijn zoals de rups: het oude, aardse leven achter je laten en het 
nieuwe geestelijke leven ingaan (Vlinder).” 
Vandaar dat er op veel condoleancekaarten een vlinder afgebeeld 
staat. 
 
Wat zegt de Bijbel over een vlinder? 
Vlinders worden niet expliciet in de Schrift  
gevonden, maar als onderdeel van Gods  
natuurlijke schepping, bieden ze een prachtig beeld  
van spirituele transformatie. 
De metamorfose van rups tot vlinder vertoont 
opvallende parallellen met christelijke bekering,  
wederopstanding en gedaanteverandering. 
Vlinders in Bijbelverhalen kennen we eigenlijk niet.  
Wel verwijzingen in teksten om ze beter te snappen. 

 
Wat is de boodschap van een vlinder? 
De vlinder heeft meerdere symbolische betekenissen Net als vogels 
zijn vlinders boodschappers van boven. De vlinder bezit de kracht van 
een wervelwind.  Het diertje staat voor reïncarnatie, transformatie,  
schoonheid, vreugde en vrijheid.  De vlinder vertelt je dat je kunt zijn 
wie je wilt zijn. Wanneer we een vlinder tegenkomen op ons pad, kan 
het een herinnering zijn om ons bewust te worden van de magie en 
schoonheid van het leven om ons heen. Sommige mensen geloven 
ook dat de vlinder een connectie heeft met de spirituele wereld en dat 
het de aanwezigheid van overleden dierbaren symboliseert 
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VLINDER- verhaal- 
 
 ‘Hallo, ik ben een vlinder. Ik weet nog goed met hoeveel moeite ik uit 
de pop kwam. Het was een wonderlijk gebeuren. In dit proces was er 
geen weg terug. Ik moest alles op alles zetten. Mijn vleugels zagen er 
aanvankelijk verfrommeld en gekreukt uit. Ik kon er niet mee uit de 
voeten. Het enige wat ik noodgedwongen kon doen, was kruipen naar 
een hoger deel van de plant waar ik was ‘geboren’. Toen kwam ik 
onder de invloed van de warme zonnestralen. Ik werd hierdoor in staat 
gesteld om bloed in de aderen van mijn vleugels te pompen. Mijn 
vleugels konden zich oppompen en ontvingen het warme zonlicht. Wat 
een heerlijke energie kwam er toen in mijn leven! 
 
Ik voel me afhankelijk van de warmte en het licht van de zon. Als het 
wat warmer is, zo rond de 25 graden, heb ik meer energie. Ik wil 
ontspannen vliegen in het zonlicht en bloemen opzoeken waarin de 
heerlijke energiedrank nectar zit. In mijn twee antennes heb ik een 
goed ontwikkeld reukorgaan, waardoor ik de geurige bloemen goed 
weet te vinden. Voor voedingrijke bloemen moet je een goede reuk 
hebben. Ik heb oog voor het schone dat de wereldtuin mij als vlinder 
heeft te bieden.   
 
Wat een verschil met mijn oude leven als rups! Nu zie ik pas goed wat 
ik heb gemist in mijn voortijds. Eigenlijk vind ik het ook wel een 
droevige zaak dat ik als rups nogal wat heb uitgevreten. Ik heb 
verschillende jonge groenteplanten verwoest. We waren met heel wat 
rupsen verkeerd bezig… maar je wist toen niet beter. Ik moest in mijn 
levensonderhoud voorzien door planten kapot te maken. Gelukkig had 
de eigenaar geduld met ons en liet hij ons onze gang gaan. Ik denk dat 
hij ons toen al zag als de vlinders van vandaag. Hij is heel aardig voor 
ons. Je kunt zien dat hij zichtbaar van ons geniet. Je kunt zomaar op 
zijn hand gaan zitten. Hij bestudeert me dan goed. Ik denk dat hij 
tevreden met me is. 
 
Daarna zoek ik weer een bloem op, om weer wat energie op te doen.  
Het is een heerlijk iets om te weten dat ik geliefd ben en gewaardeerd 
wordt.   Ik heb begrepen dat ik als vlinder tot nut ben door stuifmeel 
van de ene naar de andere bloem te brengen. Door deze bestuiving 
kunnen er nog meer bloemen komen, wat de eigenaar natuurlijk ook 
wil. Al met al is het een goede zaak geweest om van een onnuttige 
rups een nuttige vlinder te worden.  
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Ik ben eigenlijk ook wel kwetsbaar. Ik kan spoedig worden gepakt door 
een vogel, een spin of een ander dier. Door slechte weersom-
standigheden kunnen mijn vleugels beschadigen of kan ik te weinig 
energie op doen. De laatste tijd zijn de spinnen bijzonder actief in de 
tuin. Ze plaatsen overal webben, vooral op voor mij aantrekkelijke 
plaatsen.  
 
Ze houden goed in de gaten waar wij als vlinders graag komen. Ze zijn 
lichtvoetig en snel om je te verstrikken in hun web. 
Het lijkt wel alsof ze onze gangen nagaan, terwijl ze ons op de meest 
listige en gemene wijze willen vangen. Als je eenmaal in een web 
vastzit, kun je er zelfstandig niet meer uit.  
 
De eigenaar heeft me gelukkig al een keer uit een web bevrijd. Mijn 
sterkste wapens zijn mijn beide vleugels. Voor de rest moet ik goed 
uitkijken waar ik vlieg. Je moet als vlinder weten waar de spinnen zitten 
en hoe ze je te pakken kunnen nemen. Het is belangrijk dat ik zoveel 
mogelijk in het licht blijf vliegen. Er moet genoeg licht op mijn pad zijn, 
zodat ik kan zien waar het gevaar op mij loert. Door licht en ervaring 
heb ik een scherp onderscheidingsvermogen gekregen. Als ze een 
vlinder echt te pakken krijgen, wordt deze volledig ingepakt en 
leeggezogen. Je kunt het bijna niet aanzien… ik word er spinnijdig van. 
 

 
 
Het verhaal van de vlinder kan men lezen zoals het staat geschreven. 
Wanneer u het een tweede keer leest en u voor het woord vlinder 
‘mens’  leest, de tuineigenaar leest als onze Eeuwige en de spin  als 
slechterik om ons heen in ons leven, dan is het verhaal meer een 
parabel geworden. 
 
 
 
 
"We verheugen ons over de schoonheid van de vlinder, maar erkennen 
zelden de veranderingen die hij heeft doorgemaakt om die schoonheid 
te bereiken."  
Maya Angelou 
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JEUGD VAN NU   
 
KEN JIJ DEZE VOORWERPEN UIT DE TEMPEL? 

Weet je ze hoe heten en waar dienden ze voor? 
 

 

1. 2.   

 

 

 

                1                                    2 

 

 

 

 

 

  

 

   3.                                                                           4 .   

 

 

 

 

 

5 .                                                                                         6.    
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1. De ark van het verbond  
 De ark van het verbond is in de Bijbel een zeer heilig voorwerp. De ark 
is een draagbare heilige kist die een vaste plaats heeft in de tabernakel 
en de tempel van Jeruzalem. In de kist worden de twee  stenen platen 
met daarop de tien geboden bewaard. 
 
2. Zevenarmige kandelaar 
Ook wel Menora genoemd, is een zevenarmige lampenstandaard die 
gemaakt werd van massief goud. 
 
3. Wierookvat                    
 Het wierookvat wordt gebruikt om te bewieroken. Dit is een oud ge-
bruik om belangrijke en heilige mensen of objecten te vereren. Het 
bewieroken gebeurt door het begin van de ketting in de linkerhand te 
houden en in de rechterhand het midden van de kettingen te houden. 
Vervolgens verheft men de rechterhand waarna men een korte zwaai 
(soms meerdere) met het vat maakt. In de katholieke kerk wordt het 
wierookvat gebruikt bij speciale diensten en uitvaartdiensten. 
 
4. Koperen wasbekken 
Een groot bekken op een voetstuk in de voorhof van de Hebreeuwse 
tabernakel en later in de tempel, met water gevuld voor de wassingen 
van de priesters en voor het wassen van de offers tijdens de tempel-
dienst. Kerkelijk nu, het doopvont voor het water van de doop. 
 
5. Tafel met toonbroden                                                            
In de Bijbel is de tafel altijd een plaats van aanwezigheid geweest: een 
plaats waar God aanwezig is bij zijn volk en waar zijn volk aanwezig is 
bij elkaar  Op de tafel lagen twaalf broden in twee stapels. Deze verte- 
genwoordigden heel Israël, vertegenwoordigd door de twaalf stammen, 
maar belangrijker nog, elke stam was verantwoordelijk voor het bakken 
van één brood per week, dat aan de priesters werd aangeboden om op 
de tafel te zetten. 
 
6. Boekrollen    
Een boekrol is een beschreven en opgerolde strook papyrus perka-
ment of papier. Papyrusrollen waren de typische boekvorm van de 
oudheid. De boekrol werd van links naar rechts beschreven met een 
reeks tekstkolommen. In de meeste oude geletterde culturen waren 
rollen het vroegste formaat voor langere documenten, geschreven met 
inkt of verf op een flexibele achtergrond, vóór de gebonden boeken.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrift
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perkament
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_(document)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oudheid
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COLOFON                                     

 

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom 

overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf 

contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299-78 04 82 

 

Scriba  vacature 

U kunt contact opnemen met Hermien of Greet van het Pastoraat. 

 

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

1647 BH Berkhout 

 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

1641 LR Spierdijk 

 

 

Ledenadministratie   

ledenadministratie@pg-koggenland.nl         06-17 05 67 45 

 

 

mailto:Piet@4nell.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
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Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, 1648 HE De Goorn        06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwkamp 14, 1647 BP Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
Collectebonnen overmaken op NL84 RABO 0367 3110 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk  
o.v.v. collectebonnen PGKoggenland. 

 

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

 

mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
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C O N T A C T  KOPIJ 

voor SEPTEMBER en OKTOBER 2025 

graag vóór 15 AUGUSTUS  a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem     
Telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 
 

 
Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 

 

  

 
 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 
 

 JULI - AUGUSTUS 2025 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 

 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG-OUDENDIJK 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 

Voor het komende kerkblad is het thema 

 
 WAT IS GELUK 

Schrijft u mee in uw kerkblad? 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

 
Kopij inleveren kan tot en met 11 AUGUSTUS 2025 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 

 
 
 
 
ETEN IN DE KERK voor senioren. 
 
Vanwege het grote succes in de zomer van 2025 wordt opnieuw een 
reeks maaltijden verzorgd is samenwerking met Club- en Buurthuis-
werk van de Gemeente. 
Locatie: Grote Kerk te Oosthuizen. 
 
Aanvang maaltijd om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur is de Kerk open. 
Kosten: € 13,50 excl. consumpties.(Let op! Pinnen is niet mogelijk) 
De maaltijden zullen plaatsvinden op: 
- woensdag 9 juli      
- woensdag 27 augustus  
- woensdag 24 september  
   
U kunt zich hiervoor opgeven via 0299-363328 of 
info@cbwedamvolendam.nl 
 
Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam  
W.J. Tuijnstraat 15, 1131 ZH Volendam (Ingang aan de Zeestraat)  
Groet Marlies Bel   
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LIED VOOR DE TOEKOMST 
 
Grote zorgen en kleine: het lichaam is ons lief en leven met pijn en/of 
slijtage is soms een grote opgave. Sterk te blijven van geest, 
accepteren wat niet meer kan, dankbaar te zijn voor wat weer kan: het 
leven is elke anders.  
En blijf maar vragen aan God en mensen: blijf bij mij!  
Ik vond en mooie liedtekst in een bundel “Liederen voor de toekomst” 
van Marijke de Bruine.  

  
Hoor zwaar het lijden soms kan zijn,  
Hoe ongelukkig, ziek wij zijn  
Wij vragen niet van waar het komt  
En zien het ook niet als ons lot  
Wij vragen slechts: wil bij ons zijn   
In wanhoop nood, verlies en pijn.  

  

 
Willie Imthorn  

 

 
 
 
 
 
 
Heer, Eeuwige, onze God, 
Wij vragen U God, ga met ons  
de  weg van onmacht en verdriet, 
door wat mensen elkaar aandoen, soms zomaar om niets,  
zonder daarbij goed na te denken over de gevolgen. 
Wees met alle familie die hierdoor iemand moeten missen. 
Wees ook met de ouders van die jongeren die 
voor zoveel verdriet zorgen. Ook zij hebben steun nodig. 
Verzacht wat ons zo’n pijn doet 
en laat er ook licht zijn. 
Dat vragen wij u, om Jezus’ wil, 
Amen 
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OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 
IN HERINNERING ROEL BEEKELAAR 
 
Op 17 april 2025 is te Oosthuizen overleden de heer Roel Beekelaar. 
Geboren te Zuidwolde, hij is 87 jaar geworden.  Als 14-jarige jongen is 
Roel met het gezin van zijn ouders vanuit Drenthe naar Hobrede 
verhuisd. Het ouderlijk huis aan het dijkje tussen Oosthuizen en 
Hobrede is bij menigeen wel bekend.  
 
Bij verschillende buren deed hij in zijn jonge jaren vele klusjes, zoals 
grasmaaien bij de familie Wiedema. Zo verdiende hij een klein zak-
centje.  
De heer Beekelaar heeft ook een paar jaar gevaren, op de Willem 
Barends toen bekend van de Walvisvaart.  Na zijn huwelijk met Martje 
de Vries zijn ze gaan wonen aan de Raadhuisstraat te Oosthuizen. Zij 
hebben daar gewoond, tot de gezondheid van Roel achteruit ging en 
hij meer verzorging nodig had. Voor beide was het een hele stap om 
het mooie plekje aan de ringvaart te verlaten, om te verhuizen naar 
Woon-Zorgcentrum de Seevanck.  
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkind veel sterkt toe om dit 
verlies een goed plek te kunnen geven.  
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IN HERINNERING SIERDJE WIJKSTRA 
 
Op 22 mei is in haar appartement Woon-Zorgcentrum de Seevanck 
overleden, mevrouw Sierdje Wijkstra, roepnaam Siny. Zij mocht de 
hoge leeftijd van 96 jaar bereiken.  
Het afscheid heeft plaatsgevonden in de Seevanck met woorden en 
muziek. Ook het Friese volkslied mocht niet ontbreken. Loes Wijers 
sprak herinneringen uit van enkele Gemeenteleden, Pastoraatgroep, 
Hans Reedijk en Jacob Talma.  
  
Siny wilde zolang mogelijk zelfstandig wonen. Het afgelopen jaar werd 
haar lichamelijke conditie steeds fragieler. Zij was een vrouw met 
levenswijsheid, met de kunst om in alle levensomstandigheden juist te 
oordelen en te handelen.  
  
Bij bezoekjes aan Siny werden er niet alleen gesprekken gevoerd, 
maar er werd soms ook een beetje thuiszorg verleend. Zij kon met 
onze gastpredikant, dhr. Talma, heerlijk communiceren in haar 
moedertaal: “het Fries”.  
Siny was een lieve vrouw, zij verhaalde over vroeger en hoe zij de 
toekomst zag. Bij het laatste bezoek van Hans Reedijk, waren haar 
woorden:  “Tot ziens, hier beneden of boven”.  
  
Siny was geen vrouw van grote woorden over het geloof, maar wel 
iemand die geprobeerd heeft geloof als werkwoord te maken.  
Gastvrijheid, blijdschap, geduldig, zachtmoedig en vergevingsgezind, 
dat paste bij haar.  
We zullen haar missen.  
  
Wij wensen haar familie heel veel sterkt en moge de herinneringen aan 
haar,  hen tot troost zijn.  
  
Riet Koole-Ossebaar  
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. 
Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen 
worden voorzien van adressen.  Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag 
wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de 
rug te geven. 
 
20 april  Dhr. W. Vedder uit Beets  
04 mei   Fam. Beekelaar uit Oosthuizen   
18 mei   Fam. Koole uit Oosthuizen  
25 mei   Fam. Vrolijk uit Beets  
08 juni   Fam. Ceman uit Oosthuizen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
JUBILEA   
 
 
 
30 augustus zijn 40 jaar getrouwd  
De heer en Mevrouw P. Groenveld   
De Wijzend 161, 1474PK Oosthuizen.   
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VERJAARDAGEN 75 JAAR OF OUDER 

 
JULI 
01 juli   Dhr. J.C. Worp, Dorpsweg 65,  1631DH Oudendijk   
05 juli   Dhr. M.C. de Vries, Kwadijk 82, 1471CE Kwadijk   
08 juli   Mevr. M.G. van Houten-Bakker, Durkweg 1, 1471EE Kwadijk   
09 juli   Dhr. M.L. de Vries, Westeinde 11, 1474HA Oosthuizen   
14 juli   Dhr. D. van Ark, Grosthuizen 23,  1633EL Avenhorn   
19 juli   Mevr. L.M. Vroom-de Geus, Zwanebloemlaan 12, 1474RG  

  Oosthuizen   
20 juli   Dhr. C. van Lenten, Lange Weide 65, 1631DM Oudendijk   
27 juli   Mevr. A.M.P. van Ark-de Koning, Edammerdijkje 32, 1472GD  

Middelie  
  

 
 
AUGUSTUS 
13 aug. Dhr. A.D. Maijer, Beets 104, 1475JH Beets  
17 aug. Mevr. W.C. Medemblik-Koerse, Kwadijk 160 a, 1471CK  

 Kwadijk   
20 aug.  Dhr. G. Petiet, Kruiswoud 6, 1474JD Oosthuizen  
23 aug.  Dhr. G. van der Meer, Raadhuisstraat 25, 1474HH  
                                                                                              Oosthuizen  
25 aug.  Mevr. C. Bakker-van Selm Beets 116 a, 1475JH Beets   
26 aug.  Mevr. H. Keijzer-de Zaaijer, Gerrit van Heemskerkstr 10,  
                                                                               1474KB Oosthuizen   
28 aug.  Mevr. G. Haan, Kogerlaan 36a B-210,  1741DA Schagen   
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VASTGEROEST   
 
Als dominee, denk ik bij ‘Vastgeroest’ (het thema van De Walvis) 
natuurlijk aan het Bijbelverhaal van ‘De Wonderbaarlijke Visvangst’. 
Hoe gaat dit verhaal eigenlijk? Wat wil het ons duidelijk maken? 
 
Theologen, die sterk uitgaan van de historiciteit van bijbelverhalen 
weten dat de visnetten altijd over bakboord (links) moeten worden 
uitgegooid. Simpel omdat het stuur van de boot rechts zit. Want als je 
het net over stuurboord werpt, raak je stuurloos en vang je niets.  
 
Met andere woorden. Het net aan de ongebruikelijke kant uitgooien. Je 
roer uit handen geven. Dat doen we niet graag Ook als we niets 
vangen of onze netten kapot zijn gevist. Wij blijven aan het roer ook al 
vangen we niets. We blijven hangen in onze vastgeroeste gewoonten.  
 
Jezus adviseert de vissers hun netten eens over de andere boeg te 
werpen. Dus aan de on-gebruikelijke kant. De vissers vertrouwen op 
zijn woord. Waarom? Enkel en alleen, omdat ooit een stem, hen dat 
had toegeroepen. Diezelfde stem, die ooit had geroepen: ‘Volg Mij!’  
 
Als het visnet wordt binnengehaald, zitten er 153 vissen in. Wat 
betekent dat? Theologen die het letterlijk uitleggen, menen dat er des-
tijds 153 soorten bekend waren. Maar voor liberale theologen verwijst 
dit naar de veelheid van gelovigen op het Pinksterfeest. 
 
“Jullie vis, heeft geen toekomst”, heeft Jezus misschien tegen zijn 
leerlingen gezegd. “Je moet Mij hebben.” Het Griekse woord voor vis is 
‘Ichthus’. Alle 5 letters van het Griekse ἰχθύς, vormen de eerste letter 
van een ander woord. Die 5 woorden vormen tezamen 1 zin: Ἰησοῦς 
Χριστός Θεοῦ Υἱός  Σωτήρ - dat is vertaald: Jezus Christus Gods Zoon 
Redder. Dat is de geloofsbelijdenis van Zijn volgelingen. 
 
Soms zie je nog steeds achter op een auto het vis-symbool. Dat 
verwijst naar de christenvervolgingen onder de Romeinse keizers. Het 
symbool van de vis is de geloofsbelijdenis van de volgelingen van 
Jezus. Zo konden de christenen elkaar herkennen aan dat geheime 
teken. Als mensen die tegen beter weten in, tóch durven te ver-
trouwen. 

 
Hans Reedijk 
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RUST ROEST, hoezo vastgeroest 

 
Afgelopen week hadden we de gepensioneerdendag van de KWS een 
Wessels bedrijf. Die blijven ook vernieuwen, verbeteren in hun manier 
van werken. Ze hebben nu een bouw hub uitgedacht. In de steden kan 
je bijna geen opslag hebben. Nu laten ze alles in bulk komen, 
gipsplaten, tegels, bad en wc artikelen, specie, gips-stuc enz. Dan be-
stellen ze een trailer vol spullen en die wordt gelost en verdeelt in de 
bouw. Hierdoor hebben ze veel minder verkeersbewegingen in de stad 
en geen grote opslag ruimte nodig in de stad bij de bouw.  
 
Toch zijn er, voor mijn gevoel, in het kerkelijk leven en samenkomsten 
wel dingen waarvan ik denk laat dat maar vastgeroest  zitten, hoewel 
een druppie olie veel goed kan doen. Zoals dat wij bijna nooit meer de 
geloofsbelijdenis doen. Laatst bij de uitvaart van Joke Admiraal hebben 
wij het gezongen, voor haar maar dus ook voor ons eigen, ikzelf vond 
het zeer op zijn plaats.   
Hetzelfde geldt voor het avondmaal. Wat is er mis aan een echt 
vastgeroest avondmaal moeten wij dan alles overboord gooien. Wij 
beginnen een kerkdienst laagdrempelig, een uur later voor diegene die 
er gebruik van zouden willen maken. Er was niet een kerkganger die ik 
nog nooit gezien had, helpt dus ook niet. Mijn moeder zei altijd het is 
makkelijker om niet te gaan, dan wel. Oude gewoontes zijn niet altijd 
fout. Een wiel nog eens opnieuw uitvinden is nog een flink probleem, 
maar een Avondmaal als lopende band werk, lekker makkelijk. Ik ben 
er niet voor, dan maar oude gewoonte, veel eerbiediger.   
  
Natuurlijk moeten wij niet stil blijven staan en dat doen we ook niet. Wij 
hebben een actief koor, we zijn bezig om bij de kerk in Ursem een 
groot gemeenschapscentrum te creëren. Dan hebben we nog de 
schildersclub die tegen de klippen opschildert.  Allemaal individuen die 
mooie resultaten inbrengen, het Paasontbijt, de zomer BBQ, de 
filmavond, toch allemaal actieve dingen.  
  
Onze gastpredikanten en de inbreng van ze, zie ze maar te vangen. 
Soms heb je weleens van  die diensten die voor wat extra bezinning 
zorgen zoals Jappy Talma met zijn soms aparte dingen, die houdt 
zeker de roest weg. Er zijn waarschijnlijk wel een aantal positieve 
dingen vergeten maar die mag u zelf invullen.  

Er is in onze kerkgemeenschap geen ROEST te bekennen!  

Hartelijke groet, Bram Koole   
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VASTGEROEST 

 

Het woord vastgeroest heeft meestal een negatieve betekenis: niet 
meebewegen, niet meegaan in de ontwikkelingen van het heden, 
vastgelopen, stilstand.  Dit heeft betrekking op zowel het functioneren 
van ons als op de materiële zaken en emotionele handelingen en ge-
dachten. Maar er zal toch ook een positieve kant zijn,  aan vastgeroest, 
iets wat wel oké is?  

  
Ik denk dat velen van ons gewoonten en gedachten hebben die meer 
of minder vastgeroest zijn en dat we daardoor in een vorm van struc-
tuur, in het dagelijks leven goed functioneren.  
Vastgeroest wordt negatief ervaren als we niet meer open staan voor 
de gedachte en/of  discussie. Zou het ook mogelijk anders kunnen, wil 
ik dit of dat wel of niet veranderen?  
Bij een overweging of nieuwe overtuiging zit er beweging in.  
  
De leerlingen van Jezus namen het besluit om hem te volgen, zij 
verlieten hun huis en haard, waarschijnlijk ook hun geliefden en familie. 
Waren zij dan niet “vastgeroest” in hun eigen leven, in hun omgeving, 
beroepsleven en bestaan? Door de woorden “Volg Mij” gingen zij gelo-
ven in wat zij hoorden en zagen. Ook twijfels hadden zij en ongeloof 
maar zij zagen wat Jezus betekende voor degene die hij aansprak of 
voor degene die hem aansprak. Jezus sprak vanuit zijn hart zonder 
angst en aanzien des persoons.  

  
Hoe klinkt de taal van het hart? Hoe klinkt die ten diepste? Hoe spreek 
jij? Hoe spreek je vanuit je hart?  Vanuit je eigen verbeelding en eigen 
taal?    
- De taal van het hart is geduldig, vol goedheid, niet afgunstig, maakt   
  niet bang.  
- De taal van het hart laat je in je waarde, geen dwingelandij, geen ijdel  
  vertoon.  
- De taal van het hart is niet zelfgenoegzaam, niet arrogant, niet grof  
  en rekent het kwaad niet aan.  
- De taal van het hart behoedt en schept het leven.  

  
Deze vragen nam ik mee uit de Pinksterdienst en ik koppel die nu aan 
het thema vastgeroest. Al zijn het er maar één of twee van de opsom-
ming die ik in mijn hart volledig kan laten vastroesten en dit met behulp 
van Gods liefde, geest en kracht mag uitdragen.             Nelleke Stroo.  
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 PS: Spraakverwarring over het thema vastgeroest in Huize Stroo.  

Hij:  “Met cola en een ferme tik komt “het” meestal wel los”.  
Zij:  “Uh” cola - tic ? met cognac?”  
Hij:  “Nee, met een hamer, natuurlijk”.  

  
Lieve mensen, hoe u vastgeroest ook benaderd, beide zijn een optie, 
maar niet te hard en zeker niet te veel.  
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ER WORDT EEN NIEUWE KERK GEBOUWD 
Er zijn 12 verschillen in de twee tekeningen. Kun je ze vinden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekening van Martin 
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BERICHT VAN DE DIACONIE 

 
ANBI - instellingen 

 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 
 
DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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COLOFON 

 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299-78 04 82 

   e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen.                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4           
              1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58 

           

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en 
Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.   

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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