
KERKBLAD CONTACT en DE WALVIS 
 

 MEI en JUNI 2025 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Protestantse Gemeente 

         Zeevang-Oudendijk 
 

  en de 

 

          

     
 



2 
 

INHOUD               
 

pagina    3        Even tijd nemen… 

pagina    4 -  7    Kerkdiensten en collecten 

 pagina   8-  17 Algemeen Nieuws 

pagina  18-  19   Uit de pastorie en speciale kerkdiensten 

pagina  20 - 42   PG Koggenland ‘Contact’  

pagina  20 - 24    Nieuws uit de Gemeente en In Memoriam 

pagina  25  -        Kerkdiensten in de Berkenhof en Rustenburcht 

pagina  26 - 27    Pastoraatgroep en Diaconie 

pagina  28 - 29    Kerkbalans en tekst 

pagina  30 - 31    Bloemengroeten,Jubilea en Verjaardagen 

pagina  32 - 33    Herdenken 4 mei 

pagina  34  -35    Hemelvaart en Pinksteren 

pagina  36 - 39    Jeugd van Nu, verhaal en Zomerpuzzel 

pagina  40 - 42    Colofon PG Koggenland 

pagina  43-  52   PG Zeevang-Oudendijk ‘De Walvis’    

pagina  44 - 37    Nieuws uit de Gemeente  

pagina  45  Thema:Verzet   

pagina  46-  47    Bloemengroeten,Jubilea en Verjaardagen  

pagina  48           Diaconie 

pagina  49 Mijn favoriete lied 

pagina  50 - 51    Colofon PG Zeevang-Oudendijk 

pagina  52        Schilderijen Schildersgroep inz. Pasen 

 

WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER  
 

 

Redactie De Walvis:  

Willie Koole, Olga Landaal,  

Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk, 

en Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie 

 



3 
 

Even tijd nemen 

Neem even de tijd 
héél even maar 
om je naaste te zien - te ontmoeten 
op je weg. 

 
Neem even de tijd 
héél even maar 
om in stilte Zijn schepping 
te bewonderen op je weg. 

 
Neem even de tijd 
héél even maar 
om te genieten, dankbaar te zijn 
op je weg. 
 
Neem even de tijd 
héél even maar 
om te denken dat elke nieuwe dag 
een gave, maar ook een opgave is 
op je weg. 

 
Neem even de tijd 
héél even maar 
om te kijken waar je kunt helpen 
op je weg. 

 
Neem ook de tijd 
om gelukkig te zijn 
door uit jezelf te treden 
ruimte te geven aan de ander 
op je weg. 

 
 
 
 

 
 
 
            Bijbelsite 
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KERKDIENSTEN    
 

                Protestantse Gemeente   

                Zeevang – Oudendijk 
 

 
Datum   tijd    plaats    voorganger       organist 
 
04 mei  10.00 uur    Beets    gemeenteleden     dhr. J. Stens           
 
11 mei  10.00 uur    Berkhout  ds. H.Reedijk          dhr. J.Stens   
 
18 mei  10.00 uur Beets         ds. B.Stobbelaar mw. D.Schuijtemaker 

 
25 mei  11.00 uur Beets         ds. H Reedijk  dhr. J. Stens  
                        met medewerking van Ars Musica  olv. Marcel Settels        
 
01 juni 10.00 uur Avenhorn    ds. O.van Dongen mw.D.Schuijtemaker 

         Wezenzondag   
 
08 juni 10.00 uur Oosthuizen    ds. H.Reedijk     dhr. J.Stens 

Pinksteren 
 

15 juni 10.00 uur Ursem        ds. H.Reedijk      mw. A.Pronk       
Trinitatis        Avondmaal 

 
22 juni 16.00 uur Kwadijk        ds. H.Reedijk      dhr. J.Stens 
       Vesper 
 

29 juni 10.00 uur Berkhout    ds. B.Olde   dhr. J.Stens    
 
06 juli     10.00 uur   Oudendijk  ds. H.Reedijk   dhr. J.Stens 

Zomerdienst en aansluitend BBQ 
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DE COLLECTES BEHORENDE BIJ DE KERKDIENSTEN 
VOOR MEI EN JUNI LEEST U OP PAGINA 6 EN 7 
 
 
Na de kerkdiensten nodigen we graag een  
ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of 
thee te blijven drinken en gezellig na te 
praten. U bent van harte welkom. 
 
 
Van Harte Welkom Bij Ons 
 
Het komt momenteel steeds vaker voor dat er niet overal, in elk dorp of 
plaats, op de zondag een kerkviering is. Wanneer u behoefte heeft om 
op de zondagochtend mensen te ontmoeten, samen te zingen en 
samen te bidden voor de nood in de wereld in deze periode, samen 
een kopje koffie of thee te drinken en een praatje te maken na de 
dienst, kom dan gewoon binnen op de ochtenden die vermeld staan in 
onze lijst van kerkdiensten. Ook als u een andere religie heeft, u bent 
van harte welkom bij ons. Met elkaar in deze tijd, hoe mooi kan dat zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkadressen:   PG KOGGENLAND 
Ursem:      Hervormde kerk, Kerkpad 4, 1645 VN  
Berkhout:    Berkhouterkerk,     Ringleiding aanwezig 
     Kerkebuurt 172, 1647 ME 
Avenhorn:     De Groene Toren, Het West 19, 1633 JB  
 
Kerkadressen:   ZEEVANG-OUDENDIJK 
Oudendijk:    Dorpsweg 24, 1631 DE 
Beets:      Beets 51, 1475 JD  
Oosthuizen:    Grote kerk,  Raadhuisstraaat 61, 1474 HJ 
Kwadijk:    Kwadijk 87, 1471 CE 
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COLLECTEROOSTER VOOR MEI EN JUNI 
  
04-05 Diaconie: Kerk in Actie; collecte Noodhulp  
In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soedan. Via haar internationale 
(kerkelijke) netwerk biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in 
Soedan, buurlanden Zuid-Soedan en Ethiopië. Ze ontvangen land-
bouwmaterialen zodat ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon  
drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. Op opvanglocaties 
krijgen kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp. Morgen op 05 
mei, is het Bevrijdingsdag en vieren we dat wij al 80 jaar in vrijheid 
leven.  Daarom collecteren we vandaag voor deze mensen in Soedan.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
11-05 Diaconie: Roepingen zondag.  De Bangladesh Kerk is in de 
minderheid en dienstbaar aan de samenleving. Minder dan een half 
procent van de bevolking is christen. De minderheidskerk wil in dit land 
relevant zijn voor de samenleving. De kerk leidt predikanten op en zijn 
er cursussen waar de gemeenteleden leren hun geloof in woord 
en daad te delen met anderen. Ook kwetsbare groepen, zoals 
inheemse gemeenschappen worden ondersteund met diaconale activi-
teiten zoals landbouw-,beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
18-05 Diaconie: Prinsenstichting vestiging Oosthuizen  
Prinsenstichting biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een ver-
standelijke beperking. Belangrijk zijn de wensen, ambities en moge-
lijkheden van de bewoners. Samen kijken naar wat kán! Zodat zij het 
leven kunnen leiden dat zij zelf willen, zo gewoon mogelijk. 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
25-05 Diaconie: Stichting van de 4-jaargetijden te Oosthuizen  
St.Vrienden van de 4 jaargetijden wil een bijdrage leveren aan het 
aantoonbaar vergroten van de levenskwaliteit van mensen met een 
beperking. Dit willen zij realiseren door het aanspreken en mobiliseren 
van mensen, middelen en organisaties om de levenskwaliteit van men-
sen met een beperking te vergroten binnen de zorgboerderij de vier 
jaargetijden. De Stichting is voor bewoners en deelnemers binnen de 
vier jaargetijden, twee kleinschalige woningen voor mensen met een 
verstandelijke beperking, vaak in combinatie met downsyndroom en 
autisme.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
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01-06 Diaconie: Myanmar. Kerken ondersteunen jongeren bij 
traumaverwerking. Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in 
Myanmar schrikbarend toegenomen. Daarbij is Myanmar eind maart 
ook nog getroffen door een zware aardbeving. Kerken ter plaatse 
bieden naast tijdelijk onderdak, voedsel en drinkwater ook traumahulp 
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst.  
 

08-06 Diaconie: Kindertehuis Tamara te Paramaribo  
St. Kindertehuis Tamara is een crisis opvangtehuis voor verwaarloos-
de, misbruikte, mishandelde kinderen in Paramaribo, Het kindertehuis 
verleent binnen 24 uur onderdak en opvang aan de kinderen, die uit-
sluitend door de politie worden aangebracht. De opvang bestaat uit het 
bieden van opvoeding en begeleiding in een sfeer van geborgenheid 
en veiligheid en zijn gedurende de periode van opvang inwonend.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
15-06 Diaconie: Pioniersplek Stadsoase – een oase van rust voor 
twintigers in Emmen. Jongeren blijken in onze samenleving behoefte 
te hebben aan contact en verbinding. Soms vanwege eenzaamheid of 
door druk van studie of baan. Maar ook om te praten over geloof en 
levensvragen als ‘wie ben ik, waarom ben ik hier, wat is belangrijk?’. 
In Emmen is zo’n plek voor ontmoeting, bezinning en spiritualiteit. Je 
kunt meedoen met verschillende activiteiten, zoals film-, spel- 
maaltijden waarbij zingeving, of een bijbel gedeelte, centraal staan.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
22-06 Diaconie: Kerk in Actie: Collecte diaconaat  Nieuwkomers in 
Nederland hebben het niet makkelijk. Of je nu asielzoeker, statushou- 
der of arbeidsmigrant bent of helemaal niet over papieren beschikt, je 
belandt in lange procedures en uitzicht op een goede toekomst ont-
breekt vaak. Kerk in Actie helpt om zelfredzaamheid te stimuleren Op 
20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we 
vandaag voor een beter leven voor vluchtelingen in ons eigen land.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst  
  
29-06 Diaconie: Straatjournaal van Noord – West Nederland.  
De krant waar prachtige verhalen en rubrieken in staan die gaan over 
mooie- en bijzondere mensen van allerlei pluimage. Personen die 
dakloos zijn verkopen de kranten vaak bij winkelcentra. Bovenop de 
kosten voor de krant verdienen zij zelf ook een bedrag voor zichzelf.  
Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst 
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Protestantse Gemeente   

  Zeevang-Oudendijk 
 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

 
DEELNAME AAN DE DOORLOPENDE KERKDIENST -24/7- IN 

KAMPEN  

Beste lezer, 

In de editie maart-april van het kerkblad stond informatie over het gezin 
Babayants die op 21 november 2024 kerkasiel heeft aangevraagd en 
heeft gekregen met inbegrip van onderdak bij de Wijkgemeente Open 
Hof in Kampen. We ondersteunen hun asielaanvraag en zijn daarom 
op 9 maart jl. met een groot gezelschap naar Kampen gegaan. Hierbij 
doe ik aan u een verslag over de busreis en de kerkdienst te Kampen.  
 
Op 9 maart reisden we met 38 personen in een mooie touringcar die 
bestuurd werd door buschauffeur Danny. Hij deed zowel Oosthuizen 
als Berkhout aan om zijn reizigers op te halen. Direct bij het instappen 
ontstond er al een gemoedelijke sfeer die nog beter werd door het 
zonnige weer.  
Onderweg stopten wij bij Strandpaviljoen At Sea in Dronten, alwaar 
een heerlijke lunch voor ons klaar stond bij het zelfbuffet van het 
restaurant. Vooral de kroketten lieten zich goed smaken!  Na de lunch 
zetten wij onze reis voort naar Kampen. 
 
Eenmaal bij de kerk Open Hof aangekomen, gingen wij naar binnen. 
Voorafgaande aan de kerkdienst vond het aannemen van de paas-
kaars plaats. De eerdere voorganger gaf deze paaskaars door aan 
dominee Hans Reedijk. Aansluitend stelde de voorzitter van PGZO de 
heer Kees van Lenten onze beide kerkelijke gemeenten voor aan alle 
deelnemers van deze viering en vertelde de reden van onze steun.Een 
aantal liederen - waaronder “Veertig dagen nog tot Pasen - werden 
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gezongen door het gezamenlijk koor - o.l.v. van mevrouw  Ria Zomer 
met muzikale begeleiding van de organist de heer Jan Stens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer Ruud Meerveld stak de van huis meegenomen paaskaars 
aan, ter nagedachtenis van het overlijden van de heer Bram Weinreich 
op 2 maart jl.  
 
Vanuit de schildersclub werd door mevrouw Clara Slooten een mooie 
collage gemaakt in het licht van de veertig dagen tijd. Het had 
betrekking op de schriftlezing Lucas 10. Zij lichtte haar bijzonder mooie 
werk toe en haalde de verzen 29 en 33 aan; Maar de wetgeleerde, 
wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’  Een 
Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem 
zag.   
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Deze twee verzen waren een overlapping naar de tweede schriftlezing 
Lucas 10:25-37 die door mij -Loes- later als lector werd voorgelezen.  
Ik schrijf voor u in het kort over deze lezing , met het oog op het thema:  
Het gebod is dat je je naaste lief hebt. Dat je daadwerkelijk iets voor 
die ander over hebt. Het gaat niet over een gevoel, maar om daden. 
De wetgeleerde vraagt “Wie is mijn naaste?” (vers 29) Met andere 
woorden: Tot wie strekt zich het gebod van de naastenliefde uit? Jezus 
antwoordt met de bekende gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. 
Daar zit een omdraaiing in. ‘Wie moet ik gaan helpen?’ verandert in: 
“Wie is voor mij een helper geweest?”  En gênant genoeg is dat niet 
degene van wie je het zou verwachten (priester, leviet, volksgenoot), 
maar de buitenlander/anders gelovende. 
 
Dominee Hans Reedijk hield tijdens de kerkdienst de overweging. 
Aansluitend liet hij ons een lied van de legendarische Britse band The 
Hollies horen. Met de titel He Ain’t Heavy, He’s My Brother. Waarom 
deze titel vraagt u zich misschien af. Ik heb het voor u opgezocht; He 
Ain’t Heavy, He’s My Brother was het motto van een tehuis voor 
moeilijk opvoedbare jongens (1917) uit de Verenigde Staten. De naam 
van deze instelling was Boys Town. De oprichter was - RK Priester - 
Edward Flanagan. Hij was ervan overtuigd dat iedere jongen in 
principe goed is, mits hij een eerlijke kans krijgt. 
 
De heer Klaas Stroo hield een krachtig pleidooi voor de familie 
Babayants.naar aanleiding van psalm 13 waarin vraag – hoe lang nog- 
centraal staat. Hij vertelde dat zij al 11 jaar in Nederland verblijven en 
een nieuw leven hebben opgebouwd. In deze periode zijn twee van 
hun vier kinderen hier geboren en getogen. Bovendien gaf de heer 
Stroo aan dat dit gezin inmiddels geworteld is  in onze Nederlandse 
samenleving. Geïntegreerd zoals dat heet met een mooi woord. Maar 
kennelijk is dit onvoldoende en staat hun uitzetting uit Nederland te 
wachten.  
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En ondanks deze confrontatie  
heeft het gezin Babayants tot op  
de dag van vandaag hun geloof  
beleden en hun hoop gevestigd  
op onze barmhartigheid en mede- 
menselijkheid.  
De heer Stroo eindigde zijn pleidooi 
met de woorden: Heer, wees ons nabij  
en leid ons op de weg van recht en  
gerechtigheid. 
 
 
 
Mevrouw Sandra Bes las het aangrijpende gedicht ‘Mensen met 
koffers’ voor, van de schrijver Sjoerd Kuyper. Hij schreef de tekst al in 
1998 en het onderwerp is nog steeds hartverscheurend actueel. 
Sjoerd Kuyper schetst in zijn gedicht het gevoel van ontheemding van  
de meer dan 120 miljoen vluchtelingen ter wereld. 
 
Mevrouw Sandra Bes heeft het gehele gedicht met de zes verzen,  
intens mooi voorgedragen. Zij eindigde met het vers: 
 

Mensen met koffers gaan over de wereld, 
altijd op de vlucht naar de volgende grens. 

Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,                                                                 

      voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.⠀⠀ 

 
 
 
De heer Gert van der Roest deed het woord namens de Diaco-
nieën van PG Zeevang-Oudendijk en PG Koggenland. Hij sprak over 
het diaconale werk van de kerk en waarbij hij liet weten dat het omzien 
naar onze medemens zeer belangrijk is. Het geven om onze naaste; 
de grondhouding van Jezus Christus. Dat is het omzien naar een ieder 
die hulp nodig heeft in welke omstandigheid dan ook.  
 
Dominee Hans Reedijk sprak na de heer Gert van der Roest en deed 
het slotwoord. Aansluitend gaf hij de paaskaars door aan de volgende 
voorganger waarna ons gezelschap de kerk verliet en haar reis naar 
Berkhout en Oosthuizen aanvaardde.  
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Ik eindig mijn verslag met de mededeling dat sinds 9 maart 283 
voorgangers meededen aan één doorlopende viering 24/7 die vandaag 
- 24 maart - bijna vier maanden duurt in Wijkgemeente Open Hof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ouderling van de Protestantse Gemeente Zeevang-Oudendijk:  
Loes Wijers-Rijken 
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TERUGBLIK OP DE PAASVIERING OP 20 APRIL IN BEETS 

  
Deze dag startte met een gezamenlijk ontbijt wat weer prima verzorgd 
was, een ieder zich weer goed liet smaken en onderhand ook liet 
vermaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dienst in het teken van een nieuw begin, opstanding van Jezus 
Christus, werd extra ondersteund door de belijdenis en doop van de 
heer Wim Vedder. Nadat de Paaskaarsen waren binnen gedragen 
zongen wij: lied 634 U zij de Glorie en beantwoordden we de vragen 
van: Hernieuwing van je Geloof.  



15 
 

De dienst werd voortgezet met de belijdenis vragen aan Wim en 
aansluitend zijn doop en het zegenen.  Wim werd door zijn partner  
Sandra toegezongen met lied 353: Het oude leven verzen 2 en 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna is de doopkaars overhandigd en aangestoken. Een bijzonder 
moment en een wens in vervulling.  
 
De cantorij werd nog eens extra bedankt in verband met het bgeleiden 
van zang van de afgelopen week. En na de reiszegen van Sint Patrick 
sloten we, in mijn beleving, een mooie en speciale ochtend af.   
 
De prachtige schilderijen sierden de wand van de kerk, en nu ook de 
achterzijde van dit kerkblad. De uitleg hiervan leest op pagina 16 en 17 
 
Tekst:  Nelleke Stroo.  
Foto’s: Martha Klok 
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TOELICHTING BIJ DE SCHILDERIJEN OP DE ACHTERPAGINA 
 
Ook voor de afgelopen 40-dagentijd, heeft de schildersgroep haar 
penselen weer uit het vet gehaald. Er zijn zeven schilderijen gemaakt. 
Ze verwijzen naar de Bijbelverhalen die in de weken voor Pasen zijn 
gelezen en besproken. De schilderijen hebben ook een rol gespeeld op 
de Eerste Paasdag in het onderdeel Dienst van het Beeld. Iets meer 
uitgeweid licht ik ze toe. Met hartelijke groeten, ds. Hans Reedijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het eerste schilderij is gemaakt door Clara Slooten. Het verwijst naar 
ons bezoek aan de kerk in Kampen. Al meer dan 150 dagen verblijft 
daar een gezin uit Oezbekistan in kerkasiel. Om te voorkomen dat de 
overheid dat gezin uitzet naar een land dat haar kinderen niet kent 
omdat zij in Nederland zijn opgegroeid en geworteld zijn er klok-rond 
kerkdiensten. Hopen we op een generaal pardon waarop zo’n 300 
kinderen met hun gezinnen kunnen meeliften.  
 
Het tweede schilderij is gemaakt door Bep van Doornum. Het herinnert 
de verheerlijking op de berg. Op die hoge berg - symbool voor God - 
komen Mozes, Elia en Jezus bij Een. Zij staan symbool voor de wet, 
profeten en geschriften, de drie delen van de bijbel. Onder aan de berg 
wacht het volk met smart. Voor hen zijn die hoge woorden bedoeld. 
Het Woord dat Gij ons geeft is niet te zwaar. Wij kunnen het 
volbrengen. Waar geen wil is, is geen weg. 
 
Het derde schilderij is gemaakt door Lydeke Vroom. Het herinnert aan 
het Bijbelverhaal over de genezing van de schoonmoeder van Petrus. 
Een genezingsverhaal verhaalt over lichamelijke opstanding. Als Jezus 
mensen geneest, geeft hij een mens terug aan zichzelf en sociale 
omgeving. Het maakt een einde aan eenzaamheid en vervreemding. 
Vanuit haar eigen levenservaring kan schoonmoeder het opstanding-
verhaal van Jezus beter begrijpen. 
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Het vierde schilderij is gemaakt door Dirk van Ark. Beroofd en berooid 
zit de verloren zoon letterlijk in de shit van de varkens. Hoe diep kan 
een mens vallen? Hoe groot is de schuld, de schaamte en de 
schande? Hoe onmetelijk ver is de afstand om als een verloren mens 
terug te keren naar het gezin waaruit je vertrok? Hoe intens is de angst 
om bij terugkeer te worden afgewezen? Berouw en inkeer kunnen 
deuren openen die anders gesloten zouden blijven.  
 
Het vijfde schilderij is gemaakt door Corrie van Ark. Hier zie je de zoon 
in de armen van de vader. Zonder veroordelende opmerkingen maar 
enkel ontferming. Daardoor is de verlóren zoon in de gevónden zoon 
veranderd. Iemand die ooit eens fundamenteel door een ander is 
geholpen, weet ten diepste dat dit het meest wezenlijke is dat een 
mens voor een mens kan betekenen. Hoe zou de wereld eruit zien als 
we dat principe wereldwijd zouden toepassen? 
 
Het zesde schilderij is gemaakt door Ada van der Roest. Het is een  
bemoediging om niet alleen aan jezelf en aan je eigen winst en 
voordeel te denken. Om je niet blind te staren op beurskoersen en 
oorlogsindustrie. Laten wij ons de Derde Wereldoorlog aanpraten? De 
zorg om de aarde en de zorg om elkaar, zou ons een hoofdzorg 
kunnen zijn. Opdat de nood in de wereld en de gebrokenheid die in elk 
van ons is nooit het allerlaatste woord zal hebben. 
 
Het zevende schilderij is gemaakt door Carina Brienen. Jezus rijdt op 
een ezel Jeruzalem binnen. Waarom? Omdat Jezus wil laten zien, dat 
hij een dienstbare koning voor de armen wil zijn. Geen koning die 
heerst en het de rijken naar hun zin maakt. Paarden en wagens horen 
bij oorlog. Een ezel is symbool van dienstbaarheid. Waar vind je 
tegenwoordig zo’n koning nog? Een impliciete uitdaging om ietsjes 
minder ‘de hoofdpersoon’ in je leven te zijn. 
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UIT DE PASTORIE  

 
VERZET BEGINT NIET MET GROTE WOORDEN  
  
Met deze openingszin begint een bekend gedicht van Remco Campert 
(1929-2022). Campert was een Nederlands dichter, 
columnist en schrijver van verhalen en romans.  
  

Verzet begint niet met grote woorden  
maar met kleine daden  

  
zoals storm met zacht geritsel in de tuin  
of de kat die de kolder in zijn kop krijgt  

  
zoals brede rivieren  
met een kleine bron  

verscholen in het woud  
  

zoals een vuurzee  
met dezelfde lucifer  

die een sigaret aansteekt  
  

zoals liefde met een blik  
een aanraking iets wat je opvalt in een stem  

  
jezelf een vraag stellen  
daarmee begint verzet  

en dan die vraag aan een ander stellen.  
  

Dit gedicht van Campert is een geweldloze vorm van verzet. Het zet 
mensen aan tot kritisch nadenken en vragen stellen. Wij kleine mensen 
kunnen de wereldpolitiek niet veranderen.   
  
Wat we wel kunnen, is het Kleine Goede trouw blijven. Omdat 
voortdurend te blijven oefenen met de mensen om ons heen. In het 
geloof - zelfs tegen beter weten in - dat de nood in de wereld en de 
gebrokenheid in ons eigen leven nooit het allerlaatste woord kan zijn.  
 
 
Met hartelijke groeten,  
ds. Hans Reedijk  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Columnist
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijver
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LAAGDREMPELIGE KERKDIENST IN BEETS  
  
Op zondag 25 mei, aanvang 11.00 uur, is er een laagdrempelige 
kerkdienst in de kerk van Beets. Het thema is: Verbinding zoeken met 
Elkaar. Terwijl nationaal en internationaal erg veel op de spits wordt 
gedreven, beperken de vreedzame verbindingen tussen mensen zich 
steeds meer tot de eigen intieme kring. Waardoor zouden we 
ongewenste polarisatie kunnen terugbuigen naar intermenselijke 
verbindingen? Hierover willen we met elkaar nadenken en zingen in 
een voor ieder begrijpelijke taal. Er wordt medewerking verleend door 
gastkoor Ars Musica olv. Marcel Settels. Jan Stens bespeelt het orgel. 
Voorganger is ds. Hans Reedijk  
  
  
  
HET FEEST VAN DE GEEST IN OOSTHUIZEN  
  
Op zondag 8 juni, aanvang 10.00 uur, vieren we in de kerk van 
Oosthuizen het Feest van de Geest, dat wil zeggen: het Pinksterfeest. 
Voor mijzelf vertaal ik het woord Geest het liefst met Gezindheid of 
Mentaliteit. Met Pinksteren zet de gezindheid en de mentaliteit van 
Jezus zich voort in de volgelingen van Jezus die wij kunnen zijn. De 
bevrijdende beweging van God met mensen gaat voort als een lopend 
vuur. Waar dat wordt gevierd, wordt bevrijding ervaren. Met Pinksteren 
vieren we hoe de mentaliteit en gezindheid van Jezus in onszelf 
handen en voeten krijgt. Voorganger is ds. Hans Reedijk  
  
  
  
JOHANNES DE HEER IN KWADIJK   
  
Op zondag 22 juni, aanvang 16.00 uur, is er in het Kerkje van 
Kwadijk een kerkdienst met liederen van Johannes de Heer. Het is 
een evangelisch repertoire dat je niet vaak meer hoort. Voor velen 
geeft het nostalgisch gevoel naar vroeger tijd waarin de kerken nog vol 
zaten en de samenleving overzichtelijk en duidelijk was. De cantorij 
van Zeevang-Koggenland ondersteunt onder leiding van Ria Zomer de 
zang, Jan Stens speelt op het orgel en ieder kan meezingen met 
bijvoorbeeld ‘Er ruist langs de wolken’, ‘Vaste rots van mijn behoud’ en 
‘Wat vlied of bezwijk’. Voorganger is ds. Hans Reedijk  
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Kerkblad gedeelte  
 

NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE 

OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE 
 

Zondag 2 maart is de heer A.-Bram- Weinreich  overleden op 73 jarige 
leeftijd. Bram kwakkelde de laatste tijd al wel met zijn gezondheid maar 
dit plotselinge afscheid van het leven had niemand verwacht. Dat Ineke 
zo snel afscheid van haar man Bram heeft moeten nemen stond voor 
hun beiden niet zo als zij samen hadden gepland. Het levenslot 
besliste echter anders. Maandag 11 maart was de afscheidsdienst in 
de Waerdse Landen in Heerhugowaard. Daar hebben Ineke, haar 
zoon, schoondochter en dochter en de kleinkinderen definitief afscheid 
genomen van Bram, vader, schoonvader en opa.  Een afscheidsdienst 
waarin ds. Hans Reedijk voorging, de cantorij zong en vele bekenden 
van hen en vanuit de kerkgemeente om hen heen waren. 
 
 
 
Zaterdag 12 april is mevrouw M.W.-Alie- Veldhuisen-Buijs uit De Goorn 
overleden op 91 jarige leeftijd. Na het overlijden van haar man Nelis in 
januari 2024 probeerde zij de draad van het leven weer op te pakken. 
Want zij hadden samen een mooi leven gehad zei ze. Haar dagen vul-
de Alie met het prachtig inkleuren van kleurboeken met kleurpotloden 
en stiften. Knipwerk kon zij met haar handen helaas niet meer doen. Al 
haar creatieve materialen heeft zij overgedaan aan het pastoraat. Heel 
veel jaren is Alie actief geweest bij het werk van de zondagsschool in 
de Berkhouterkerk en was altijd zeer bij de kerk betrokken. 
Goede Vrijdag, 18 april hebben de kinderen en kleinkinderen en velen 
om hen heen afscheid van moeder Alie en oma genomen in de kerk 
van Berkhout waarna zij te rusten is gelegd bij haar man Nelis. 
 
Wij wensen allen als familie en nabestaanden van Bram en Alie veel 
sterkte toe om dit verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel 
mooie herinneringen mogen zijn om over hen te blijven praten met 
elkaar zodat zij niet vergeten zullen worden. 

 
 
Namens het pastoraat,  
Greet Hoffman-Weijtze 
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IN HERINNERING ALIE VELDHUISEN  
 
In de kerk van Berkhout heeft op vrijdag voor Pasen de dankdienst 
voor het leven van Alie Veldhuisen plaatsgevonden. Met muziek en 
stilte, woorden van kinderen en kleinkinderen en met cantorij en orgel 
hebben we Alie herdacht. Zij was, met haar welluidende voornamen 
Mijna Willemina Veldhuisen-Buijs, sinds ruim een jaar weduwe van 
haar man Nelis. 
 
Wanneer ik haar bezocht, kwam de thee op tafel en ging de schaal met 
chocolaatjes open. Om vervolgens te horen hoe het met haar ging en 
om haar tekeningen te bewonderen. Uit veel van wat zij vertelde, bleek 
haar verbondenheid met velen. Na het overlijden van Nelis bleef haar 
betrokkenheid naar kinderen en kleinkinderen, hun partners en 
achterkleinkinderen. Maar ophemelen mochten we haar niet, zelfs niet 
nadat zij was opgehemeld. 
 
Ik hoop dat de betrokkenheid van Alie, ook al is zij gestorven, verder 
leeft in wie zij naliet. Zij heeft het ons voorgeleefd. Wij kunnen het nale-
ven. Haar afscheid herinnert ons ook aan het eind van onze eigen 
tijdelijkheid. Want eens zijn ook wij die mensen van voorbij. Moge haar 
gedachtenis ons tot zegen zijn. De herinneringen ons tot troost.  

ds. Hans Reedijk 

 
DE HEMELTUIN 

 
In haar dromen zag zij haar, een mooie tuin, 
hoge bomen waakten dag en nacht, 
hun bladeren zorgden voor schaduw 
en de vogels vonden er onderdak. 
Overal stonden er bloemen. 
De rozen geurden en verderop de jasmijn. 
Vanuit de verte werd zij geroepen,  
er wenkte iemand: kom, kom. 
"Welkom in de hemeltuin" 
stond er op de poort van passiebloemen. 
En juist op het moment dat zij die passeerde 
hoorde zij een vertrouwde stem: 
"Hier mag je rusten, welkom thuis." 
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AFSCHEID VAN EEN GASTVOORGANGER 
 
Zondag 16 maart jl. was de laatste keer dat mw. Ina Broekhuizen-Slot 
voorging in de dienst als gastvoorganger. Door de jaren heen, hebben 
wij als gemeenteleden mogen genieten van haar bijzondere eigentijdse 
uitleg van Bijbelteksten.  
Drie jaar terug, ook de zondagochtend in Ursem, was net de oorlog 
uitgebroken tussen Oekraine en Rusland. Die ochtend begon de dienst 
met het aansteken van twee kaarsen door Ina, één geel en één 
blauw,de kleuren van de Oekraiense vlag. Dat maakte bij velen diepe 
indruk. Weer een oorlog. Weer onschuldige mensen die om zouden 
komen. Daarnaast heel veel mensen die zouden vluchten. 
 
Deze zondag was de intentie van de lezingen: Niet omzien naar het 
oude, maar vooruitkijken naar de toekomst. Gelezen werd uit: 
Jeremia 1:4-10 De roeping van Jeremia en  
Lucas 9, 28-36 Jezus spreekt met Mozes en Elia. 
 
Het slotlied was lied 982:  
In de bloembol is de krokus,   
in de pit de appelboom.  
 
2.Elke stilte kent zijn zingen, 
zoekt een woord en melodie, 
ieder duister wacht een morgen 
in dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
wat die brengt, je weet het niet, 
nog verborgen tot het uitkomt, 
God alleen herschept en ziet. 
 
De bloemen van de dienst waren als afscheid en dank voor Ina 
Broekhuizen voor de vele mooie diensten en woorden.  
 
De pianobegeleiding deze ochtend was van mw. Arja Pronk.  
Het  schilderij op deze tweede zondag in de veertig dagen tijd was van 
mw. Bep van Doornum- de Baat. 

 
Ina, DANK, het gaat je goed. 

 
Greet Hoffman-Weijtze 
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AFSCHEID VAN ONZE SCRIBA  
 
In de vergadering van de Kerkenraad van PGK op 13 maart j.l. heeft 
de Kerkenraad  afscheid genomen van Rosalien wegens haar verhui-
zing naar Heerlen, zuid Limburg (zie foto’s hieronder). Rosalien is 10 
jaar lid geweest van de Kerkenraad en heeft gedurende die periode de 
taak van Scriba vervuld.  Rosalien had een duidelijke mening en visie 
en kon deze helder overbrengen. Ook was zij in staat lastige situaties 
goed te analyseren en in heldere brokstukken uiteen te zetten, zodat 
iedereen het weer begreep. Zij heeft zich sterk gemaakt voor het 
samengaan met zustergemeente PGZO en de realisatie van het 
Diaconaal Inloophuis. 
 
Ondanks haar drukke werkzaamheden, eerst als advocaat en later als 
wethouder en de zorg voor haar gezin met opgroeiende kinderen, is zij 
haar steentje aan de Kerkenraad van PGK blijven bijdragen.   
 
Hiermee willen wij Rosalien nogmaals bedanken voor haar inzet voor 
onze Kerk gemeente en zullen haar zeker gaan missen. Mààr gelukkig 
is niemand onmisbaar en wij vertouwen op kortere termijn een goede 
vervanger voor Rosalien te vinden. Heeft u interesse? Meldt u aan. 
 
Met vriendelijke groet Piet Nell Vz a.i. PGK   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag  
13 maart 
de laatste 
KR vergadering 
samen met  
Rosalien 
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WEBSITE NIEUWS  
 
WIJ  ZIJN  OP  ZOEK  NAAR   
EEN  NIEUWE  WEBMASTER 

 
Onze Protestantse Gemeente Koggenland heeft in de afgelopen jaren 
een mooie website gekregen. De heer Harry van Doornum en de heer 
Luc Carrière hebben zich daar samen vele uren sterk voor gemaakt. 
De website blijkt ook heel veel keer bekeken te worden. Een goed 
teken dus. 
 
Luc heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het bijhouden van 
de website door zijn eigen werkzaamheden. 
 
Wie van u of jullie, heeft zin om de website te gaan beheren, aan te 
vullen en in te vullen met kerkdiensten, het fotoalbum bij te werken en 
dergelijke. Neem eens een kijkje op de site, wie weet lijkt het je iets. 
Ook voor de jongeren is dit een mooie uitdaging. Voor velen van 
jullie is het een dagelijkse bezigheid te noemen en wellicht een klusje 
van niks. Ook al heb je niet zoveel met de kerk, laat je horen als je ons 
wilt helpen. Aanmelden mag via email; greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 
De website kunt u bereiken onder de link:  

https://koggenland.protestantsekerk.net/home.  
of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland. 
 
 

 
 
Als het anders gaat dan je gehoopt had, 
in je financiën, in je relatie, en zelfs een  
dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een  
probleem, schroom dan niet.  
Neem contact op met  
De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor 
iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke 
crisis-situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te 
gaan. 

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16, 
     1624 NR Hoorn   telefoon 0229-27 16 84 

                            e-mail: hwkhulpverlening@live.nl 

mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
https://koggenland.protestantsekerk.net/home
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BROODKRUIMELS 
 

"De vlinder is een vliegende bloem”      
 Ponce Denis Écouchard Lebrun 
 
 
“De rups doet al het werk, 
Maar de vlinder krijgt de publiciteit.” 
George Carlin 
 

KERKDIENSTEN IN DE BERKENHOF  
 

Woensdag  21 mei is er een  

RK kerkdienst om 15.30 uur met 

Pastor Anne-Marie van Straaten 

 

Woensdag 17 juni is er een  

Prot.dienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk  

                                                     

U bent van harte welkom in de grote zaal.  

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 

        

KERKDIENSTEN IN DE RUSTENBURCHT 

 

Donderdag 22 mei is er een  

RK. kerkdienst om 15.30 uur met  

Pastor Anne-Marie van Straaten 

 

Donderdag 19 juni is er een 

Prot.dienst  om 15.30 uur met ds. Hans Reedijk en  

 

U bent van harte welkom in de grote zaal. 

Met een vriendelijke groet en graag tot ziens. 
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PASTORAATGROEP        
 
Wanneer u behoefte heeft aan een praatje aan de telefoon of om een 
afspraak te maken dat we bij u thuis komen voor een bezoekje, laat het 
ons weten want we weten veel maar niet alles. 
 
U kunt Hermien of Greet altijd bellen.  
Onze telefoonnummers leest u op pagina 40. 
 

Zomertijd, fijne tijd!  
 
De zomer is een fijne tijd. 
We mogen ervan genieten, van de zon, 
verse aardbeien, luieren in een stoel, buiten eten. 
Laten we ook nog steeds denken aan onze medemens. 
Aan eenzame mensen die nauwelijks buiten komen. 
Aan arme mensen die geen vers fruit hebben om te eten. 
Aan mensen die niet genoeg geld hebben om op vakantie te gaan. 
God, open onze ogen voor deze mensen, en dat we ze een stukje 
van de zomerzon kunnen brengen in hun leven. 
Amen 

 

 

NIEUW INGEKOMENEN  

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs 
ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk 
afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.                            

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw 
betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad. 
We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente. 
 
 

Hermien Weissenbach-Tuls 

Greet Hoffman-Weijtze 
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NIEUWS VAN DE DIACONIE 
 
Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden  
februari en maart 2025 

02 febr.           Ursem           € 64,40          

Clini Clowns zorgen voor kinderen die ziek zijn 

16 febr.           Avenhorn       €72,75          

Omzien naar gevangenen die denken aan nieuwe kansen 

 02 mrt.           Berkhout        € 66,90          

Artsen zonder grenzen, de tijd tikt in Gaza voor vele mensen 

16 mrt.            Ursem            € 69,15          

Landelijke oproep Kerk in actie versterk kerk in Midden oosten 

23 mrt.            Avenhorn       € 92,50          

Moldavië, kerken geven kinderen een toekomst, zonder ouders. 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage 

 

 

 

Een DANK JE WEL van de ZONNEBLOEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met een vriendelijke groet namens Diaconie, 

Ria Zomer voorzitter 

Gert v.d. Roest penningmeester 

Jan Huisman lid 
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DE ACTIE KERKBALANS 2025 

 
Voor 2025 is op papier toegezegd €.9.670,-  
En is reeds €.8.750,30 ontvangen.  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.  
Met vriendelijke groet,  Jacquelina Bajema 

 
 
 
 
Christelijke oplossingen voor conflicten 
 
Welke Christelijke principes zijn er om conflicten op te lossen? 
 
Naast de vele tips en ideeën die er bestaan over het oplossen van 
meningsverschillen, zoals actief luisteren, iemand laten uitpraten, er 
niet over roddelen tegen anderen, kunnen een aantal andere 
Christelijke principes worden toegepast om onderlinge conflicten op te 
lossen. 
 
Een van deze principes is: de verandering van je houding. Aanbid God 
en houdt Hem in je leven in hoog aanzien. Laat de zelfgerichte houding 
varen, want die leidt vaak tot conflicten. Een Christen hoort God in zijn 
of haar leven op de eerste plaats te stellen. "Vereer naast mij geen 
andere goden” (Exodus 20:3). Als je een houding hebt die zegt "Eerst 
ik!", dan kan dat een vorm van afgoderij zijn. Wanneer een Christen 
zijn eigen wensen en wegen op de eerste plaats stelt, zonder hierbij 
aan anderen te denken, dan is hij ongehoorzaam aan Gods Woord. 
 
Als iemand je thuis of op het werk verkeerd behandeld heeft, leg deze 
zaak dan aan God voor. “Vertrouw op de HEER en doe het goede” 
(Psalm 37:3-4). 
 
“Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het 
goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk 
om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde 
broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat 
geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal 
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vergelden’” (Romeinen 12:17-19). De wereld zou een betere plaats zijn 
als mensen deze geboden ter harte zouden nemen. 
Een ander aspect van de Christelijke oplossing voor conflicten zijn de 
woorden van Jezus in Matteüs 7:3: “Waarom kijk je naar de splinter in 
het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet 
opmerkt?" Het is in probleemsituaties altijd erg gemakkelijk om 
anderen de schuld te geven zonder te overwegen hoe we zelf mogelijk 
aan het probleem hebben bijgedragen. We moeten onze eigen 
houding en motieven onder de loep nemen. Stel jezelf de vraag of je 
eigen daden en woorden aan het conflict hebben bijgedragen. Het is 
niet gemakkelijk om toe te geven dat we zelf mogelijk iets verkeerd 
hebben gedaan. Het is veel gemakkelijker om een ander de schuld te 
geven, maar dat is niet de Christelijke manier om tot een oplossing te 
komen. 
 
Jezus zei ook: “Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en 
je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave 
dan bij het altaar achter; ga je eerst met die ander verzoenen en kom 
daarna je offer brengen” (Matteüs 5:23). Het is inderdaad moeilijk om 
dat te doen. Ik ben degene die de eerste stap tot verzoening moet 
zetten; niet als ik mijn broeder iets verwijt, maar als hij mij iets verwijt. 
Je zou dan iets als het volgende kunnen zeggen: "Het spijt me als ik je 
onbewust heb gekwetst. Kun je me vertellen wat ik gedaan heb?" Het 
is mogelijk dat de ander hier niet echt positief op reageert en je nog 
steeds op een kille manier behandelt. Maar in de ogen van God heb je 
dan gedaan wat van je werd verwacht. 
 
Bronvermelding: website allaboutlifechallengesorg. 
Ingezonden door Jacquelina Bajema.    
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BLOEMENGROETEN 

 
De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, 
een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.  
Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.  
Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt 
altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons 
kunnen laten horen. Bij deze dank u wel. 
 
Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen? Wanneer u niet ge-
noemd wilt worden in het kerkblad bij bloemengroeten, verjaardagen of 
jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet Hoffman-Weijtze of  
ds. Hans Reedijk.  
 

De bloemen van de kerkdienst op zondag 02 maart gingen naar: 

               Mw.W Dolfing-Kuiper in Berkhout 

04 maart werden er bloemen gebracht naar 

               De heer en mevrouw C.H.Piet in Berkhout 

zondag 16 maart waren de bloemen voor 

    Mw.I.Broekhuizen-Slot 

zondag 23 maart gingen de bloemen naar  

               Mw.R.van Dolder 

zondag 06 april  kregen Mw.T.Smid-van Soest in De Goorn  en  
               mw. J.Admiraal-Haksteen in Ursem de bloemen 
zondag 27 april kregen de heer H.Klos en de heer J.de Haan een  
                                                                                          bloemengroet.  

 
JUBILEA 
 
4 juni zijn 55 jaar getrouwd: 
De heer en Mevr. C.J.Booi-Bosselaar 
Kerkebuurt 177,1647 ME Berkhout 
 
13 juni zijn 62 jaar getrouwd: 
De heer en Mevr. J.C.Huisman-Helmig 
Gouwkamp 14, 1647 BP Berkhout 
 
17 juni zijn 50 jaar getrouwd: 
De heer en Mevr. G.A.Stoop-Bakker 
Reigerlaan 36, 1645 TD Ursem 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN  75+  
 
MEI 
07 mei  Mevr. J. Hilberts -Timmer, T.van der Meerstraat 11A,  

   1634 EE in Scharwoude  

07 mei Mevr. B. Boon - Klein, Slagterslaan 21,1647CA in Berkhout 

11 mei Dhr. H.Gootjes, Grosthuizen 54E, Grosthuis, 1633 EM in  

                                                                                                  Avenhorn 

15 mei  Dhr. N.C.E. Bruynsteen Bonkelaar 16, 1633 GR in Ursem  

29 mei  Mevr. C.P. John -Tromp, T.van der Meerstraat 17,  

   1634 EE in Scharwoude  

31 mei  Mevr. B. van Doornum - de Baat, Reigerlaan 45,  

   1645 TB in Ursem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNI 
14 juni  Mevr. A.G. Huisman -Helmig, Gouwkamp 14,  

   1647 BP in Berkhout  

16 juni  Dhr. F.A. Bogaart, Kerkebuurt 206, 1647 MH in Berkhout  

17 juni  Dhr. H.E.C. Versluis, Zuidertuin 5, 1645 WE in Ursem  

27 juni  Mw. C.G. Schouten -Blank, Drecht 32, 1633 HX in Avenhorn 
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HERDENKEN 4 MEI 

 
Wie herdenken wij?   

Is het ene leven meer waard dan het ander in ons hoofd? 

Zijn wij stiller bij wie als ons denkt, doet, leeft, praat en gelooft? 

Is een leven dichterbij ons dierbaarder dan vijf ver weg?  

Maakt het uit of iemand sterft aan massamoorden of slechts pech?  

 

Wat herdenken wij? 

Alle pijn aan al die mensen die de oorlog had gebracht? 

Dat wij mensen bij elkaar horen, dat samenzijn verzacht? 

Of dat zomaar iemand opstaan kon, de mensheid heeft verblind, 

tot de naaste zomaar vijand werd, zelfs een onschuldig kind? 

 

Hoe herdenken wij? 

Twee minuten deze vierde mei en dan het hoofd op slot? 

Staan wij steeds weer even stil bij ons geluk en hun wreed lot? 

Zijn die twee minuten zo voorbij, misschien ook veel te kort? 

Stellen wij het aan de kaak als mensenrecht geschonden wordt? 

 

Laten wij in deze tijd niet uit het oog verliezen 

dat het dan wel heerlijk lijkt om voor jezelf te kiezen, 

maar dat het verkeerd kan gaan door mensen uit te sluiten, 

of door steevast anderen tegen de borst te stuiten. 

 

Laten wij een vuist maken en staan tegen geweld, 

zodat ieder veilig leeft en weet dat hij ook telt, 

ongeacht geloof of ras, beperking of geslacht, 

ongeacht bevolkingsgroep, geaardheid, dat verzacht. 

 

Vrede is een werkwoord en dat kun je niet alleen,   

"ik vreed' klinkt immers achterlijk, laaghartig en gemeen, 

"Wíj vreden" klinkt vriendelijk, verbindend en vol hoop. 

Vrede mag broodnodig zijn, maar is hier niet te koop. 
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Laat ons deze stilte steeds ervaren 

dat wij heel veel leed kunnen besparen  

door ons steeds de pijn te memoreren, 

zodat wij tot vrede concluderen. 

 

Oorlog slechts verleden tijd, 

net als moord, oneerlijkheid, 

iets waar je bij stil kunt staan, 

dat is mijn droom, daar denk ik aan... 

 

Martine Meester - van Groningen  
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GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

 
HEMELVAART – 40 dagen na Pasen  

 
Uit Christelijke feestdagen als Pasen en Kerst zijn vele tradities voort-
gekomen, maar bij Hemelvaartsdag is dat minder het geval. De dag is 
wel sterk verbonden met 'dauwtrappen', de traditie om in alle vroegte 
op te staan en een wandeling of fietstocht door de natuur te maken Er 
zijn mensen die de vrije Hemelvaartsdag dus juist niet gebruiken om 
eens lekker uit te slapen. Sommigen staan juist voor dag en dauw op 
om te gaan ‘dauwtrappen’. 
 
Dauwtrappen doe je ‘officieel’ door in de vroege ochtend met blote 
voeten door bedauwd gras te lopen.  
Hoewel dit plaatsvindt op Hemelvaartsdag, de dag waarop christenen 
herdenken dat Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft het gebruik 
niets met het christendom te maken. Hoe oud de traditie van het 
dauwtrappen precies is, is niet bekend. Vermoed wordt dat het gebruik 
terug gaat tot de Germaanse tijd. Volgens het volksgeloof uit die tijd 
had de dauw, vooral op bepaalde dagen, een magische en genezende 
kracht. Het ‘dauwtrappen’ was waarschijnlijk één van de Meifeesten 
van de Germanen. In die periode van het jaar vierden de Germanen de 
opkomst van het nieuwe leven in de natuur. 
 
Op bijna alle Christelijke feestdagen kunnen we naar de kerk en 
worden er kerkdiensten gehouden. Maar deze donderdag blijft de kerk 
in onze Protestantse Gemeenten gesloten. Daar en tegen is het meer 
een dag om weg te gaan, of een lang weekend te boeken op een 
vakantiepark. Zelfs de winkels zijn open want geld moet rollen. Dus, 
hupsakee, met z’n allen de stad in. Donderdags ‘Hemelvaartsdag’, 
daar wordt eigenlijk niet eens meer bij stilgestaan volgens mij.  
In Duitsland is dat wel even heel anders. Himmelfahrt is daar als een 
nationale feestdag. Winkels en instellingen zijn gesloten. Als je het 
treft, kom je een restaurant tegen waar je iets gebruiken kan maar daar 
houdt het dan echt wel bij op. 
 
Na Hemelvaartsdag zijn er nog 10 dagen te gaan en dan zijn de 50 
dagen na Pasen voorbij. We hebben nog één derde jaar van het 
kerkelijk jaar te gaan voor we aan de  start van een nieuw kerkelijk jaar 
beginnen op weg naar Advent. 

Greet Hoffman-Weijtze 
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PINKSTEREN 
 
God, ga mee op onze weg, trek lichtend voor ons uit 
Naar een nieuwe tijd, een land door U ooit aangeduid. 
Geef ons kracht, leef op in ons, de mens die leven moet 
Die nog steeds een toekomst heeft, de mens die leeft voorgoed 
 
God ga mee op onze weg, verberg U niet altijd 
Laat ons zien dat U er bent, een teken in de tijd. 
Dat U nog aanwezig bent, nog steeds om mensen geeft 
Zonder wanhoop, zonder vrees, nog voor de vrede leeft. 

 

 

 
 
Vol geloof op weg 
 
We gaan weer in vrede, met God die ons leidt 
Zijn licht als baken in de tijd 
Gesterkt door Zijn geest, en gevoed door Zijn woord 
Zo gaan wij allen weer voort 
 
Gezongen, gebeden, tezaam of apart 
De rust weer gevonden in ons hart 
Gesterkt door Zijn geest, en gevoed door Zijn woord 
Zo gaan wij allen weer voort 
 
Met ons eigen verhaal 
Vol geloof in de hand die ons leidt 
Die ons leven behoedt voor altijd 
Met een liefde die grenzeloos verspreid 
Vol geloof allemaal 
In Zijn verhaal 
 
Naar binnen getreden, de stilte begroet 
Waarin je soms even God ontmoet 
Gesterkt door Zijn geest, en gevoed door Zijn woord 
Zo gaan wij allen weer voort 
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JEUGD VAN NU   
 
 
VERHAAL 
 
De zomer is een fijne tijd. De tijd van warmte, kleuren, buiten spelen, 
vakantie. Heel anders dan de winter. We voelen ons ook anders, de 
zomer is fijn! Vakantie is fijn, we hebben het nodig. Er staat ook iets 
over in de Bijbel - Marcus 6:31- Kom mee, ook jullie moeten eens naar 
een eenzame plaats waar je alleen bent en wat kunt uitrusten. 
 
 
 
 
VOGEL 
 
Waarom moet ik eerst vallen? vroeg de vogel aan zijn moeder. 
- Om te kunnen vliegen, zei de moeder zacht. 
Ze zaten beiden op de rand van het nest. 
De vogel werd bang en zijn klauwen grepen radeloos om de rand van 
het nest. 
Wil je onder de sterren leven? 
- Ja. 
- En vrij zweven in de lucht? Wil je wentelen en buitelen, hoog boven 
de bomen en de wereld? 
- Ja, ja... maar waarom moet ik dan vallen? 
- Zo zijn wij geschapen, glimlacht de moeder. Het kan niet anders. 
De jonge vogel keek onder zich: hij rilde om die vreemde duistere 
afgrond waaraan hij zich moest toevertrouwen. 
Kan ik niet vliegen, van hieruit naar de sterren toe? 
- Neen, zei de moeder. Ik heb het je al gezegd. Kom, laat het nest los 
en val. 
- Dan zal de harde grond mij doden. 
- Je hoeft het maar even te doen en rustig je vleugels uit te spreiden. 
Laat los mijn zoon... en vlieg. 
In een flits was de moeder verdwenen. Ze viel in de gapende duisternis 
onder het nest. Van heel ver hoorde hij haar roepen. 
Toen dacht hij aan niets meer. 
Hij was alleen: het nest werd koud, alles werd zo vreemd. Nog even 
klemde hij zich vast aan het vertrouwde hout. 
Toen liet hij los met een gil van angst. Hij suisde omlaag en meende te 
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sterven. Hij viel steeds sneller en de donkere grond die hem zou doden 
was dichtbij. 
 
Maar dan opende hij zijn vleugels en keek omhoog... 
Hij wist zich licht en vrij: de nacht tilde hem op en droeg hem tot ver 
over de bomen. Hij wentelde en buitelde van vreugde. 
Toen voelde hij voor het eerst de hemel. 
De sterren straalden van blijdschap omdat hij leefde. 
Hij vloog hoog boven de wereld. 
Hij was …vrij 
 

 
 
Misschien zullen enkele van jullie wel gedacht hebben waar heeft dit 
mee te maken? 
Hierom: Het verhaal van de vogel gaat over ons leven. 
Keer op keer moeten wij dingen loslaten en opnieuw beginnen. 
Heel vaak zijn we bang omdat we niet weten wat ons te wachten staat. 
Gelukkig zijn er altijd mensen, die we kennen of juist dan ontmoeten, 
die ons nieuwe kansen geven. Zo moeten kinderen straks ook weer 
het schooljaar achterlaten en volgend schooljaar iets nieuws beginnen, 
in een nieuwe klas, of zelf naar een nieuwe school. Heel spannend 
allemaal. Maar …je zult zien: alles komt wel op zijn pootjes terecht. 
Ook Jezus zegt dat we moeten durven loslaten, durven vertrouwen op 
anderen, op Die Andere! 
 
Bijbelverhalensite 
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 ZOMERPUZZEL -  BIJBELSE UITSPRAKEN IN ONZE TAAL   

 
Bij het lezen in de Bijbel komen we, als we er goed opletten, heel veel 
uitspraken en uitdrukkingen tegen die wij nog steeds in onze taal 
gebruiken.  
 
En wie kent onderstaande bekende uitdrukkingen nu niet. 
*Weten waar Abraham de mosterd haalt:  Het woord mosterd is in 
deze uitdrukking een verbastering van mutserd, takkenbos of 
brandhout. Abraham wist niet waar het hout voor het brandoffer 
vandaan moest komen.  
Dat potje mosterd waar velen van ons aan denken klopt dus echt niet. 
 
*Een Salomonsoordeel: Een wijs oordeel in een moeilijke kwestie 
Salomon sprak een oordeel uit in een zaak waarbij twee vrouwen 
beweerden dat eenzelfde kind van hen was.  
 
*Gewogen en te licht bevonden: 
Belsassar kreeg dit te horen toen Daniël het teken aan de wand 
uitlegde.  
 
 
 
 
Aan  iedereen de uitdaging om de onderstaande 30 ‘halve’ 
uitdrukkingen af te maken tot een goede zin te maken. 
 
 1  Een wet van ………………. 

 2  De vleespotten ………………………. 

 3  Een reus op ………………………… 

 4  Een ……………..Thomas 

 5  Iemand voor de …………..gooien  

 6  Zo oud als …………………….. 

 7  De ………….zijn 

 8  Van de daken ………………. 

 9  In de …………….spreken  

10  Een teken aan ……………………… 
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11  Niet van ……………..zijn. 

12  Onze ………………rijzen ten berge  

13  ……………………..zweet zijns aanschijns  

14  Geen ………………overslaan  

15  Van …………….naar Pilatus gaan 

16  …………….en as zitten  

17  De stem van een roepende …………………….. 

18  Het licht niet …………………………zetten 

19  Een ………………………….beter dan een verre vriend  

20  …………………komt voor de val  

21  Door ………………..de naald kruipen 

22  ……………………….voor een ander, valt er zelf in  

23  Aan de vruchten kent ……………………. 

24  Het ene doen en het ……………………. 

25  De …………………….het vlees is zwak  

26  Niemand kan …………………….dienen  

27  Een barmhartige …………………. 

28  Waar het hart vol van is, loopt …………….van over  

29  Oog om ………………………… 

30  De laatsten zullen……………………...  

 

KIES  HET  JUISTE  WOORD  OF  DE  JUISTE  UITSPRAAK  UIT 

ONDERSTAANDE  TEKST. 

Hoogmoed---jota---gisteren---oog, tand om tand---de mond--- 

Methuzalem---Woestijn---onder de korenmaat---Samaritaan--- 

de eersten zijn---het oog van---geest is gewillig---Pontius--- 

men de boom--- twee heren preken--- Werken in het--- Leeuwen--- 

Wie een kuil graaft---Meden en Perzen---goede buur is---haren--- 

van Egypte --- In zak---lemen voeten--- Benjamin---ongelovige--- 

aan de wand--- in de woestijn---andere niet nalaten--- 
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COLOFON                                     

 

Predikant 

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom 

overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf 

contact opnemen met de predikant.  

 

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen. 

 

ds. J. J. (Hans) Reedijk              0299-78 04 82 

 

Scriba  vacature 

U kunt contact opnemen met Hermien of Greet van het Pastoraat. 

 

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad 
dhr. P.C.(Piet) Nell                                                     06-51 81 07 12 
e-mail: Piet@4nell.nl  
 

 

Ouderlingen 

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls         0229-55 19 81  

Berkenweide 20     e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl 

1647 BH Berkhout 

 

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze            0229-56 15 91 

Dr. Bloemstraat 58    e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

1641 LR Spierdijk 

 

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen                        

Noorddijkerweg 86,     

1645 VH Ursem 

 

Ledenadministratie   

ledenadministratie@pg-koggenland.nl         06-17 05 67 45 

mailto:Piet@4nell.nl
mailto:hermien.tuls@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
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Diaconie 

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, secretaris    0229-50 52 39 

Kantbeugel 9, 1648 HW De Goorn           

e-mail: adaengert@gmail.com 

 

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren     0229- 54 08 23 

Rietsikkel 22, 1648 HE De Goorn        06-40 28 96 31  

e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com 

 

dhr. J.C. (Jan) Huisman          0229-55 34 32 

Gouwkamp 14, 1647 BP Berkhout 

e-mail: janenannekehuisman@gmail.com 

 

College van Kerkrentmeesters 

Dhr. D.de Kiewit 

Berkhout   

e-mail: info@pg-koggenland.nl 

 

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn: 

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:  

NL21 RABO 0307 6329 46 

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland: 

NL22RABO0373747934 
Collectebonnen overmaken op NL84 RABO 0367 3110 62  
t.n.v. Protestantse Gemeente Zeevang en Oudendijk  
o.v.v. collectebonnen PGKoggenland. 

 

 

CONTACT is het kerkblad van: P.G. Koggenland  

Bankrekeningnummer  NL22RABO0373747934  ten name van 

Kerkblad Contact, te Ursem. Giften zijn welkom! Hartelijk dank. 

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken. 

 
 
U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen. 
Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl 

 

mailto:adaengert@gmail.com
mailto:riazomer-vanklaveren@hotmail.com
mailto:janenannekehuisman@gmail.com
mailto:info@pg-koggenland.nl
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C O N T A C T  KOPIJ 

voor JULI en AUGUSTUS 2025 

graag vóór 15 JUNI  a.s. 

inleveren bij het redactieteam: 

 
Ans Versluis-Reedijk,   Zuidertuin 5,      1645 WE Ursem     
 Telefoon: 072- 502 16 68  e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl 
Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk 
Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 

 
 
Wilt u reageren op teksten? 
In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de 
schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl 
 

 

GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN 

Helpt u mee het kerkblad te vullen? 
U kunt uw kopij insturen naar de redactie. 
Samen zorgen we dan voor een fijne  tweemaandelijkse editie. 
 

 
Houd ons op de hoogte 
Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, 
gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; 
ledenadministratie@pg-koggenland.nl of  tel: 06-17 05 67 45 of 

greethoffman-weijtze@ziggo.nl     of  tel: 0229-56 15 91 
 

 
“Kerk Zijn “ doen we met elkaar. 

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen. 

 

  

 
 

mailto:henkenansversluis@quicknet.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.n#l
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
mailto:ledenadministratie@pg-koggenland.nl
mailto:greethoffman-weijtze@ziggo.nl
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KERKBLAD DE WALVIS 

 
MEI - JUNI 2025 

 
 

 
 

 
 

 

 
Protestantse Gemeente  
Zeevang-Oudendijk 
www.pknzo.nl 

http://www.pknzo.nl/
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ZEEVANG-OUDENDIJK 

 
NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
 

Voor het komende kerkblad is het thema 

 
VASTGEROEST 

Schrijft u mee in uw kerkblad? 
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren 

 
Kopij inleveren kan tot en met 17 JUNI 2025 

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag 

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl 

 wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook. 

 
 
 
 
ETEN IN DE KERK voor senioren. 
 
Vanwege het grote succes in de zomer van 2025 wordt opnieuw een 
reeks maaltijden verzorgd is samenwerking met Club- en Buurthuis-
werk van de Gemeente. 
Locatie: Grote Kerk te Oosthuizen. 
 
Aanvang maaltijd om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur is de Kerk open. 
Kosten: € 13,50 excl. consumpties.(Let op! Pinnen is niet mogelijk) 
De maaltijden zullen plaatsvinden op: 
- woensdag 14 mei   - woensdag 11 juni  
- woensdag 9 juli       - woensdag 27 augustus  
- woensdag 24 september  
   
U kunt zich hiervoor opgeven via 0299-363328 of 
info@cbwedamvolendam.nl 
 

Club- en Buurthuiswerk Edam-Volendam  
W.J. Tuijnstraat 15, 1131 ZH Volendam (Ingang aan de Zeestraat)  
 Groet Marlies Bel   
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VERZET  
 

Het wordt mei. Voor het eerst in weken  
lopen mijn vriendin en ik voorzichtig  
door de stad. Tijd   
plande onze afspraak   
met de dood terwijl wij nog gewoon  
te lang in het café zaten, bang  
om kou te vatten in de regen.   
Hoe kon de regen ooit   
een reden zijn?  
 

(En met al het praten over de dood  
steeds ook weer het paradijs  
dat om de hoek komt kijken.  
Bloesem, denk ik. Deze heldere lente  
en het flitslicht van migraine,  
zonder pijn.)  
 

Maar de mannen met hun biertjes  
op de bankjes aan het water  
weten wel beter.  
Ze zetten je het paradijs uit  
wegens regels, zeggen ze.  
Hoe konden regels ooit  
een reden zijn?  
 
Eerst vragen ze je  
niet te blijven, dan  
om niet te vluchten             Ze zullen je vragen om  
van waar je niet mag wonen,         je vrijheid terug te kopen  
daarna om te betalen            met een schuld.  
voor waar je geen bescherming vond.      Zeg nee. Want nee  
Ze heffen pacht              is ook een antwoord 
nog vóór de kustlijn.            Verzet begint ermee 
 
Wat zul je aangeslagen, maar nooit moe gestreden zijn.    
 
Lieke Marsman  

 
Ingezonden door Willie Imthorn  
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BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN 

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS 
 
De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de 
namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen 
zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. 
Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen 
worden voorzien van adressen.  Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag 
wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk. 
 
BLOEMEN UIT DE DIENST 
De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de 
rug te geven. 
 
24 februari   Mw. Joor uit Oosthuizen  
30 maart      Mw. Vlaanderen uit Oosthuizen  
13 april    Mw. Beek uit Oudendijk  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUBILEA   
 
 
 
16 mei zijn 45 jaar getrouwd  
De heer en Mevrouw K. Stroo-van der Zwaag   
Hoornse Jaagweg 5, 1474HM Oosthuizen   
 
 
20 juni zijn 50 jaar getrouwd  
De heer en Mevrouw van Wijk-Burggraaff   

Middelie 19, 1472GN Middelie.    
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VERJAARDAGEN 75 JAAR OF OUDER 

 
MEI 
01 mei    Mw. J. Ton-Roos,  Dorpsweg 92 1631DJ Oudendijk   
06 mei    Dhr. R. Beekelaar,  Burg Jan Schoonstraat 31, 1474HS  
                                                                                             Oosthuizen   
11 mei    Mw. J.E. Mohamed-Kremer, Voorkamp 35, 1475JN Beets   
12 mei    Dhr. E. Hogenes, De Wijzend 49, 1474PC Oosthuizen   
12 mei    Mw. J. Schuitemaker-Doets, De Wijzend 195, 1474PL  
                                                                                              Oosthuizen  
15 mei    Mw. C.M.M. Geuze-Buffing, Warder 66, 1473PD Warder  
17 mei    Mw. C.E. Brienen, Westeinde 39, 1474HB Oosthuizen   
17 mei    Dhr. C. Mantel, Warder 183 a, 1473PL Warder   
26 mei    Mw. G. Maijer-Dekker, Beets 104, 1475JH Beets   
29 mei    Mw. C. Laan-van Elten, Middelie 34, 1472GP Middelie   
31 mei    Mw. J.F. Tot-de Mie, Beets 116, 1475JH Beets   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNI 
01 juni    Dhr. L.H. Naarding, Westeinde 33, 1474HB Oosthuizen   
01 juni    Dhr. I.E. Mohamed, Voorkamp 35, 1475JN Beets   
02 juni    Dhr. M. Zincken, Weth Maartje Biermanstr 9, 1474KG  
                                                                                             Oosthuizen   
03 juni    Mw. A. Koole-Bakker, Azalealaan 18, 1614SN Lutjebroek  
08 juni    Mw. D.M.A. Platteeuw-Looij, Seevancksweg 91, 1474HT  
                                                                                             Oosthuizen   
09 juni    Mw. M.M. Beekelaar-de Vries, Burg J Schoonstraat 31,  
                                                                                1474HS Oosthuizen  
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BERICHT VAN DE DIACONIE 

 
ANBI - instellingen 

 
De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-
instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra 

reden om gul te geven.   
Op onze website  www.pknzo.nl  kunt u de opbrengsten van de 
collecten inzien en/of downloaden. 
 
Met dank en groeten,  
Peter Verschoor 
06-25081550 

 
 
 
 
DE DIACONIE - COLLECTEN 
 
Collectebonnen kunt u voor of na de  
kerkdiensten verkrijgen bij : 
Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis. 
Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.  
Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, 
dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek. 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: 
kerkrentmeesters@pknzo.nl.  
Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel. 06-25081550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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MIJN FAVORIETE LIED 
 
Het is dinsdagochtend, de 22e maart, de dag na Pasen en het 
overlijden van de Paus Franciscus. Ik ben bezig met het klaar maken 

van redactiekopij. Vanmiddag komt Greet Hoffman bij mij om samen 
van alle ingeleverde kopij weer een mooi kerkblad Contact en de 
Walvis  te maken. Altijd een hele klus. Momenteel ben ik alleen thuis 
en heb behoefte aan muziek om me heen, maar welke dan? 
De genrekeuze is veel, maar ik kies toch voor de klassiek of religieuze 
opties. Dan kom ik een cd tegen van Aafje Heynis: Auf, auf, mein 
Herz, mit freuden. Beetje vergeten tussen al de anderen.  
Aafje, zangeres uit de Zaanstreek, met een prachtige alt stem. Die 
zowel in Nederland als ver buiten ons land bekend stond om haar ver-
tolking van oratorium- en geestelijk repertoire.  Op deze cd zingt zij  
geestelijke liederen zowel in Duits als Nederlands.   
Eén van de liederen die mij altijd raakt. Niet alleen de woorden maar 
ook de uitvoering, met de begeleiding op het orgel, zo prachtig vertolkt. 
Ik word er een beetje weemoedig van en tegelijk heel blij. Het klinkt als 
gebed, wat je ieder moment kan aanroepen.  
  
 
Grote God wij loven U, (3e couplet)  
Heer ontferm U over ons,   
Open uwe Vaderarmen,  
Stort uw zegen over ons,   
Neem ons op in uw erbarmen!  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan  
Laat ons niet verloren!  
  
Naar:  
Te Deum bewerking Ignaz Franz (1719-1790)  
  
 
Misschien bezit u zelf ook nog een LP of CD die u al tijden niet 
gedraaid of gehoord heeft.  
Of u beluistert Aafje Heynis via Spotify, zeker doen. Misschien heeft u 
ook nog wel van deze pareltjes die u met ons wilt delen, mocht u op 
zoek gaan naar “vergeten muziek of de uitvoerende”, veel luistergenot 
toegewenst en hartelijke groet,   
  
Nelleke Stroo 
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COLOFON 

 
"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse 
Gemeente te Zeevang-Oudendijk.  
 
"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door 
vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd. 
Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage 
te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.  
Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- 
verzendkosten rekenen.  
Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website 
www.pknzo.nl 
 
 
Redactie 
Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk  

  
Verdeler:  Dirk van Ark  
 
Redactieadres 
Vacature: eindredacteur 
Kopij gaarne aanleveren per e-mail 
E-mail: redactie@pknzo.nl 
 
Website: WWW.PKNZO.NL  
 
Predikant Ds. Hans Reedijk       tel. 0299-78 04 82 

   e-mail: dominee@pknzo.nl 
Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan 

contact op met de scriba die in geval van afwezigheid van de predikant 

vervanging kan inschakelen.                

 
Scriba  Willie Koole      tel. 0299 403 894 
           IJsselmeerdijk 4           
              1474 MX Oosthuizen  
           Info@pknzo.nl 
 
 
Voorzitter Kees van Lenten    tel. 0229 542 295 
 

http://www.pknzo.nl/
mailto:redactie@pknzo.nl
file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/F2E3G62U/WWW.PKNZO.NL
mailto:dominee@pknzo.nl
mailto:Info@pknzo.nl
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Ouderlingen 
Kees van Lenten        tel. 0229 542 295 
Loes Wijers         tel. 0299 403 890 
Willie Koole         tel. 0299 403 894 
 
Diakenen                  
Ted Landaal (secretaris)      tel. 06-10 13 88 86 
Peter Verschoor (penningmeester)      tel. 06-25 08 15 50 
vacature (voorzitter) 
diaconie@pknzo.nl      IBAN NL59 RABO 0367 3008 42 
 
Kerkrentmeesters              
Kees van Lenten (voorzitter)             
Rob Koole  (secretaris)                
An Woldhuis (penningmeester)   
kerkrentmeesters@pknzo.nl          IBAN NL84 RABO 0367 3110 62 

 
 

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep) 

Wijk-1 Oudendijk     Kees van Lenten    0229 542 295 

Wijk-2 Beets       Clasien Bakker     0299 403 542 

Wijk-3 Kwadijk - Middelie   Annie en Herman van Ark 0299 621 642 

Wijk-4 Warder      Liesbeth Londo     0299 401 981 

Wijk-5 Hobrede      vacant 

Wijk-6 Oosthuizen Oost   Jannie Koole     0299 401 699 

Wijk-7 Oosthuizen centrum  Riet Koole      0299 403 415 

Wijk-8 Oosthuizen West An Woldhuis                       06-19 12 47 58 

           

 

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en 
Schardam 
Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De 
Krommert en de Veenmoslaan 
Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde 
sloot. 
 
Kerkgebouwen 
De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, 
Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen. 
De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude  
Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker. 

mailto:diaconie@pknzo.nl
mailto:kerkrentmeesters@pknzo.nl
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Clara Slooten                                                      

 

 

CLARA SLOOTEN           BEP VAN DOORNUM 

                    

 
 
 
 
              
LYDEKE VROOM          DIRK VAN ARK 
 
 

   

 

 

 

 
   

   
CORRIE VAN ARK           ADA VAN DER ROEST 
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